


Kontakt . Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer

Datum : 17 januari t/m 20 februari 2009

Redaktieadres : Stommeerweg 15, 1431 ES Aalsmeer

Hoofdredaktie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757

Distributie :Jan Volman 0297-322157

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 6 weken, 21 februari t/m 3
april 2009) inleveren tot en met woensdag 11 februari uiterlijk 18.00 uur via
E-mail naar redaktiekontakt@hotmail.com

of in de brievenbus van het klooster, Stommeerweg 15.

Als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157)

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochieaalsmeer.nl

Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Joop Snoek (diaken) maandagmorgen

Wim Ernst woensdagmorgen
Henny Post donderdagmorgen (de laatste v/d maand niet)
Loek Seeboldt vrijdagmorgen

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, uiterlijk t/m
de maandag voor de kopij inleverdatum van het Kontakt.

Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 — 12.00 uur op telefoonnummer
0297-341231.
Het fax-nummer is 0297-365052. Buiten deze tijden
geeft de telefoonbeantwoorder u informatie hoe de
parochie te bereiken is in spoedeisende gevallen.
Bankrelatie . ING bankrekeningnummer 676462197
Gironummer 1466771



EVEN NADENKEN OVER...

Een braaf jaar tegemoet!

Bij alle wensen die we mochten ontvangen uit de parochie, de familie
en kennissen springt er één echt uit: Een braaf jaar toegewenst!
Allereerst doet ie je glimlachen alsof de zender van dit bericht jou niet
helemaal vertrouwt: zul je je wel fatsoenlijk gedragen, zul je je aan je
woord houden? Zul je je zo gedragen dat je je niet hoeft te schamen?
Het is ook een actuele wens: dat iemand eerlijk is en vertrouwen
geniet en geen gebakken lucht gaat aanbieden. Prima gekozen in
tijden van economische crisis als we weer op zoek gaan naar échte
waarden die waardevast zijn en dat al langer hebben bewezen.

Als de wens ook nog gericht is aan de “brave Hendrik”, dan lijkt ie zo
op het eerste gezicht wat voor een zoete, bange, niet flinke man
bestemd te zijn. Maar als je zegt dat braaf zijn ook een beetje
teruggetrokken betekent, dan hoop ik dat degene die deze wens
stuurde ook wenst dat ie duidelijk en oprecht opkomt voor de
individuele vrijheid van de mens. En dat ie bovendien gelooft in de
braafheid van de christen die zijn naam waar wil maken: redder van
anderen zijn.

Dan kunnen we immers samen een braaf jaar tegemoet gaan!!

Henny Post, pastor



SCHELPENVIERING OP 18 JANUARI

Schelpenviering, dat is een nieuwe naam! Hoezo?

Op18 januari hebben wij een feestelijke viering voor alle gezinnen.

De doopouders van het afgelopen jaar zijn dan onze gast met de dit
jaar gedoopte kinderen; onze jongste parochianen dus en daar zijn we
zuinig op. Zij krijgen tijdens die viering de schelp overhandigd
waarmee het doopwater is uitgegoten.

U begrijpt het, hoe meer belangstelling van u hoe meer dat de ouders
en gedoopte kinderen goed zal doen. Daarom nodigen wij u van harte
uit aanwezig te zijn en na afloop elkaar bij koffie en limonade te
ontmoeten.

Het is zoals altijd: we moeten het samen waar maken dat we met
elkaar meeleven.

Hartelijk welkom.

Namens de werkgroep,
Diaken J. Snoek

DOPEN

Dopen is een feestelijke bijeenkomst in de kerk waarin we God
bijvoorbeeld dank zeggen voor de nieuwgeborene. Dat vraagt dus ook
enige voorbereiding. Er zijn in onze kerk vastgestelde data voor het
toedienen van het sacrament van het Doopsel. Vandaar een
doopgesprek vooraf. Met de pastor van uw keuze:

Henny Post doopt op zondag 25 januari om 13.00 uur: Rick
Olyerhoek, Spoorlaan 46 en Tara Valentijn, Karperstraat 32.

Joop Snoek heeft 9 februari het gesprek en doopt dan op 1 maart;
Loek Seeboldt ook op 9 februari en doopt dan op 8 maart.

De pastores

MOOI !

Is het u weer opgevallen dat we weer zo'n mooie nieuwe voorkant van
het Kontakt hebben. Onze Kontaktmedewerker Peter Stokkel heeft
ook voor het jaar 2009 weer iets moois gemaakt!

Dank je wel!



OP ZOEK NAAR SPOREN VAN GOD

Donderdag 29 januari is er weer een bijeenkomst voor 55+ ers in het
parochiecentrum.

Wist u dat de God van Abraham drie "gezichten" heeft?

Abraham is een belangrijke persoon in de godsdiensten van het
Jodendom, de islam en het christendom.

Lijken die op elkaar of juist niet? Vanuit het perspectief van Abraham
willen we kijken naar raakvakken, verschillen en overeenkomsten.
Ko Schuurmans van het bisdom komt ons vertellen over die God van
Abraham. Hij is een boeiende verteller en dus wordt het vast een
boeiende morgen!

U bent welkom in het parochiecentrum van 10.00 tot 12.00 uur.

Werkgoep55+
Br. Wim Ernst

KARMEL AALSMEER LEZING 18 FEBRUARI IN HET KLOOSTER.

“Je hoeft alleen maar te zitten en te smullen” zei iemand vorig jaar.
Het is een lust voor het oog en het oor. Joop Snoek, diaken en
verbonden aan onze parochie, neemt je mee en boeit je over
onderwerpen die ook jou vandaag kunnen raken.

Op 18 februari staat het leven van Augustinus (354-430) centraal.
Augustinus is ongetwijfeld een van de bekendste en begaafdste
kerkvaders geweest, gewaardeerd zowel door de katholieke als de
reformatorische christenen. Zij werken worden opnieuw vertaald en
herdrukt onder redactie van de paters Augustijnen, waarvoor hij een
kloosterregel schreef. In zijn boek de Belijdenissen ziet hij terug op
zijn eigen leven. Hij was aanvankelijk niet een van de braafsten, maar
ontwikkelde zich tenslotte tot een heilige bisschop en tot de
invloedrijkste kerkvader van het westen. Een interessant leven van
een groot en bewogen theoloog, toch ook met haken en ogen. We
denken er over na aan de hand van dia’s.

Opgave graag naar karmelaalsmeer@planet.nl Of een tel. naar het
klooster: 381470.

Wij zorgen dat de koffie/thee er is. Bijdrage in de kosten: 2 euro!!

Raakpunt Aalsmeer



ACTIE KERKBALANS 2009

Ook dit jaar vindt in januari de Actie Kerkbalans weer plaats;
de envelop met informatie hierover treft u bij dit KONTAKT aan.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2009 is: ‘Een kerk is van blijvende
waarde’. Dingen in het leven die écht belangrijk zijn, zijn meestal niet
met geld te koop. Geluk, liefde, geborgenheid, kracht, troost,
inspiratie. Het zijn kostbare ijkpunten in het leven en ze zijn met geen
goud te betalen.

De kerk is de plaats waar al deze waarden samenkomen in de
ontmoeting met God en andere mensen. In de kerk gaat het er niet
om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

De kerk is de plaats waar iedereen welkom is.

De kerk zelf moet natuurlijk wel betaald en onderhouden worden.
Daarom wil het Parochiebestuur de Actie Kerkbalans van harte bij u
aanbevelen.

Ter informatie treft u hierna een overzicht van de begroting 2009 van
onze parochie aan:

Ontvangsten Uitgaven
Collecten € 16.000 Personeelskosten € 50.100
Aktie Kerkbalans € 62.500 Kosten onroerend goed € 36.800

Misintenties, huwelijk,
Uitvaart e n overige

Kerkelijke diensten € 10.200 Kosten eredienst € 5.600
Bijdrage gemeenschap
Rijsenhout € 7.800 Kosten pastoraal (Kontakt,
werkgroepen) € 8.800
Renteopbrengsten en
Overige opbrengsten € 11.900 Verplichte bijdragen (o.a.
Bisdom) € 19.600
Overige beheerskosten € 10.500
Totaal ontvangsten € 108.400 Totaal uitgaven € 131.400

In totaliteit sluit de begroting 2009 derhalve met een tekort van
€ 23.000

Zoals u ziet zijn de ontvangsten en uitgaven dus niet in evenwicht.
Dit zou uiteraard wel (ten minste) het geval moeten zijn om ook
tegenvallers en bijvoorbeeld grote toekomstige onderhoudslasten op
te kunnen vangen. Dit maakt het grote belang van een goede
opbrengst van de Actie Kerkbalans nog eens duidelijk.
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Het Parochiebestuur sluit zijn ogen niet voor de gevolgen van de
kredietcrisis op de financiéle positie van groepen van parochianen.
Hierbij valt onder meer te denken aan de bloemisterijsector en de
groep gepensioneerden onder onze parochianen, die in 2009 veelal
hun aanvullend pensioen niet aangepast zien worden aan de
prijsstijging van het afgelopen jaar.

Echter om van blijvende waarde te kunnen blijven en de activiteiten
op peil te kunnen houden is uw financiéle bijdrage van groot belang.
Als Parochiebestuur hopen wij van harte dat u de parochie ook in
financiéle zin blijft steunen, waarvoor wij u oprecht hartelijk
dank willen zeggen.

In de bijgaande folder kunt u meer lezen over de Actie
Kerkbalans 2009.

Tenslotte nog het volgende: In de loop van 2008 is de parochie voor
de ledenadministratie op een nieuw geautomatiseerd systeem over
gegaan. Hoewel de overgang met de nodige zorgvuldigheid heeft
plaats gevonden kan het zijn dat u geen envelop ten behoeve van de
Actie Kerkbalans ontvangen heetft.

Voorts kan het zijn dat u ten onrechte een envelop voor deelname aan
de Actie Kerkbalans ontvangt. In beide gevallen verzoeken wij u dit te
melden aan het secretariaat van de parochie.

Mocht dit het geval zijn dan bieden wij u hiervoor onze excuses aan.

Het Parochiebestuur

WERELDWINKEL

De opbrengst voor de wereldwinkel op zondag 30 november jl was
280 Euro. Een mooi bedrag (de wijn was het meest verkochte artikel!)
Voor wie het nog niet weet: De Wereldwinkel bevindt zich in de
Zijdstraat en is elke dag geopend. Mocht u leuke cadeautjes zoeken,
dan kunt u daar vast en zeker terecht.

De opbrengst van de Adventsaktie Solidaridad bedroeg € 418.
Hartelijk dank!



HET VORMINGSPROJEKT 2009

Vrijdag 9 januari was er een informatiebijeenkomst voor jongeren die
in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten uit om mee te
doen aan het voorbereidingsproject Vormsel 2009.

Dit vormingsproject kan, als je dat wilt, in het voorjaar 2009

afgesloten worden met het ontvangen van het sacrament van het
Vormsel.

Er zijn 10 bijeenkomsten waarbij jongens en meisjes in kleine groepen
bij gastouders thuis praten over verschillende onderwerpen zoals: Wie
ben ik, je hebt met anderen te maken, in gesprek met, etc. Boeiende
avonden, waar het fijn is om je klasgenoten van de lagere school op
een andere manier te leren kennen. Ook de Bavodag in Haarlem staat
weer op het programma. Wij willen jongeren een basis mee geven
waarop ze in hun verdere leven kunnen voortbouwen. De moeite
waard? Ja! In de voorgaande jaren hebben heel veel jongeren
meegedaan met het vormingsproject en zij hebben het heel leerzame
en gezellige bijeenkomsten gevonden.

Men hoeft nu nog niet te beslissen of u het sacrament van het vormsel
wilt ontvangen. Die keuze komt later aan de orde.

Wil je ook meedoen, dan kunnen jullie bellen/mailen naar:

Mevr. Toni de Jong: tel 341880 of tonidejong@hetnet.nl

BEZINNINGSREIS DACHAU

Van 29 juni t/m 3 juli 2009 wordt door de Karmelprovincie weer een
reis georganiseerd naar Dachau, het concentratiekamp waar Titus
Brandsma en met hem duizenden anderen zijn omgekomen. De reis
heeft het karakter van een bezinningsreis in de geest van Titus
Brandsma. Er is ruimte en tijd voor momenten van bezinning en
gesprek.

De reis begint op maandag 29 juni te Nijmegen en voert langs Kleve,
langs de Karmel van Mainz en het Edith Stein Haus in Weisendorf
naar Dachau. Op vrijdag 3 juli is de terugreis. De eigen bijdrage in de
kosten van deze reis is € 300,-.

Meer informatie is verkrijgbaar via het parochiesecretariaat.

U kunt zich tot vrijdag 20 februari aanmelden bij het
parochiesecretariaat.



GLORIA IN EXCELSIS DEO %

Op Kerstavond en op Eerste Kerstdag was ik aanwezig in de
Karmelkerk om daar de vieringen mee te maken. Net als vorig jaar
was de kerk op Kerstavond om negen uur stampvol en hebben we
een schitterende viering gehad. Tijdens de viering op Kerstmorgen
was de kerk weliswaar niet zo sterk bezet, maar was het desondanks
een heel mooie dienst.

Een belangrijk onderdeel tijJdens zulke bijzondere vieringen wordt
gevormd door het zingen van liederen. Probeert u zich maar eens een
Kerstviering zonder liederen voor te stellen. Geen Nu zijt wellekome,
geen Wij komen tezamen, geen Eer zij God in deze dagen of vult u
zelf verder maar aan. Liedjes die we al ons leven lang in deze
bijzondere periode horen en die, in ieder geval voor mij, onlosmakelijk
met de beleving van Kerstmis zijn verbonden.

En als we dan denken aan het zingen in de kerk, gaan onze
gedachten dan niet bijna onmiddellijk naar koorzang uit? Probeer het
dames- en herenkoor maar eens weg te denken uit bijvoorbeeld de
afgelopen Kerstavondviering en zo'n feest verliest toch onmiddellijk
heel veel van haar glans, niet waar?

Eigenlijk geldt dat natuurlijk niet alleen maar voor Kerstmis. Het
gezongen woord is binnen elke viering onmisbaar en een koor is
daarbij geen luxe, maar essentieel.

In de twee jaar die ik nu dirigent ben van het dames- en
herenkoor is het koor wat betreft de bezetting nagenoeg
stabiel gebleven. Echter sommige stemgroepen zouden best
wat versterking kunnen gebruiken.

Denkt u nu: ik kan redelijk wijs houden en zingen in dit koor
liikt me wel wat, waarom zou u er dan nu, in dit nieuwe jaar, niet mee
beginnen? Het kost u relatief weinig tijd en u krijgt er heel veel voor
terug. U bent van harte uitgenodigd — uiteraard geheel vrijblijvend -
eens een keer een repetitie bij te wonen. Het dames- en herenkoor
repeteert op donderdagavonden van 19:45 tot 21:45 uur in de
Karmelkerk.

Voor verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de
voorzitter, Peter Huisman. Zijn tel.nr. is: 0297-328165 of 06-
23612868.

René Domen



7 - 8 februari MEMISA-WEEKEND

Cordaid Memisa vraagt aandacht voor
opleiding wijkverpleeg- kundigen in Ghana.

De collecte van Cordaid Memisa in dit weekend is volledig gericht op
het opleiden van gezondheidsmedewerkers in de afgelegen gebieden
van Ghana. In Ghana sterven gemiddeld 25 maal zoveel vrouwen in
het kraambed dan in Nederland. bovendien overleven veel baby’'s de
bevalling niet. Met het geld van de februaricollecte wil Cordaid
Memisa 'community health nurses’

-een soort wijkverpleegkundigen- opleiden in Goaso, een gebied
gelegen in centraal Ghana.

Een van de initiatieven, gericht op een gezondere zwangerschap, is
het ‘armbandjesproject’ waarover u kunt lezen in de folder welke bij dit
Kontakt is gevoegd.

Wij vragen uw geldelijke steun voor dit project.

Op zondag 8 februari houden wij na de dienst een deurcollecte.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u uw gift overmaken
naar Cordaid Memisa, giro 5657 te Den Haag, of u vult de machtiging
in uit de folder.

Hartelijk dank namens MOV groep,
Joke en Bep

BEDANKT

Wij willen graag iedereen bedanken die ons de

afgelopen 5 jaar heeft geholpen.

Wij hebben 5 jaar lang met plezier mis gediend. Maar nu is het dan
voor ons echt afgelopen. Ook willen wij Mary en Cor Hermans
bedanken voor hun woordje in de kerk en hun gift. Verder natuurlijk
ook de pastoren die wij hebben geholpen. Wij hopen dat er nog lang
misdienaars zullen zijn, want het vraagt weinig tijd van je en alsnog
heb je veel plezier.

Groetjes
Luuk, Michiel en Madelon Renne
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KERSTNACHTMIS:

Een week voor kerst was Maastreechter Staar in het Gelredome
tijdens het André Rieu Kerstgala.
150 Mannenstemmen, wat mooi, wat een geluid!

Op Kerstavond tijdens de dienst van 21.00 uur ons gemengd koor met
de organist, iets minder stemmen, geen professionals, maar gewoon
onze buren, vrienden, familie: ook hier hebben wij oprecht van
genoten!

Tezamen met de voorgangers Henny en
Ans was het een hele mooie dienst.

Een parochiaan.

HARTELIJK DANKI!

Namens alle pastores en de bewoners van het klooster danken wij
ieder voor attenties en goede wensen bij gelegenheid van het
kerstfeest en de overgang naar het nieuwe jaar. Het is voor ons niet
mogelijk om iedereen een kaart terug te sturen, maar u kunt ervan
verzekerd zijn dat wij al uw wensen in ons hart gesloten hebben (en
sommigen opgegeten...) en zij zullen helpen het nieuwe jaar door te
komen met de wens dat het u allen goed mag gaan.

Ook goed om hier meteen iedereen te danken voor de inzet voor de
parochie rond deze feestdagen! Voor zover wij reacties horen zijn die
uitermate positief! De oplage van de brochure “Welkom thuis” was in
één viering helemaal mee naar huis genomen. Weet dat ieder welkom
is het hele jaar door!!

Henny Post, pastor
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen als parochie een gemeenschap zijn en daarbij de
ouderen onder ons niet vergeten. De verjaardag is een wel
bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen
of een belletje te geven.

Misschien kent u wel een van deze jarigen .....

18 jan

25 jan.
25 jan.
29 jan.
30 jan.
01 feb.
02 feb.
02 feb.
02 feb.
03 feb.
05 feb.
08 feb.
11 feb.
15 feb.
15 feb.

15 feb.

. 78 jaar
93 jaar
80 jaar
86 jaar
77 jaar
82 jaar
85 jaar
85 jaar
89 jaar
83 jaar
86 jaar
78 jaar
84 jaar
78 jaar
83 jaar

89 jaar

Mvr. J.M. Stokkel-van der Meer
Hortensialaan 65

Mvr. K. Maas-Bon

Zijdstraat 8

Dhr. P.J. van Roaij
Ringvaartzijde 1

Mvr. M. Bruine de Bruin-van Zijl
Baanvak 8

Dhr. A.A. Aarsen

Dorpsstraat 53

Mvr. C.E. de Rijk-Vermeij
Zwarteweg 129

Mvr. J.H.M. de Bruijn-Tijssen
Molenpad 2 K475

Mvr. J.M. Disseldorp-Mesman
Clematisstraat 16 K202

Dhr. J.J. Malcherek

De Muzen 30

Dhr. D.A. Aarsen

Ophelialaan 223

Mvr. C.A.T. ten Have-Damen
Helling 33

Mvr. C.M. van den Hoek-van der Meer
Verremeer 99

Dhr. W.L.T. van Wissen
Heermanszwet 86

Dhr. P.J. Buren

Beatrixstraat 47

Mvr. J.M. de Schrijver-Buskermolen
Locatellihof 33

Dhr. G. van Diemen
Clematisstraat 27
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KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP
RIJSENHOUT

Secretariaat : Mw. J. v Aert,
Sloppenbrugge 38, tel.328237

Rabobank nr. 3245.18.609
Postgiro nr. 3133356

VIERINGEN IN DE ONTMOETINGSKERK

Zo.18jan.10.00 Oecumenische viering met als thema de Week van het
Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
Voorganger: Ds. Vrijhof. Dhr. R.Proost doet de
overweging en lectrice: Mevr. M. Wies

Za.24jan 19.00 Woord-en Communieviering m.m.v.dames-en herenkoor
Soli Deo Gloria. Voorganger: Diaken J. Snoek.
Lectrice: Mevr. M. Wies

Za. 7feb19.00 Woord-en Communieviering m.m.v.dames-en herenkoor
Soli Deo Gloria. Voorganger: Diaken J. Snoek.
Lector: Dhr. R. Proost
Na afloop is er een verkoop van Wereldwinkelartikelen

INTENTIES:
24 jan: Piet Turk, Lennard Hoogeboom
7 febr: Piet Turk, Lennard Hoogeboom

KOPY INLEVEREN: t/m vrijdag 13 febr.: Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: mieke@wimammerlaanrozen.nl. (5 wk)

VAN DE MISSIEGROEP:

Hierbij een overzicht van de collecte opbrengsten van het afgelopen jaar.
In Februari: Memisa € 130. In Maart-April: Vastenactie € 230.

In Mei: Ned. Missionarissen €100.

In Oktober: Wereldmissiedag €147. In december Solidaridad:€105

Wij hopen dat deze goede doelen ook in het nieuwe jaar weer op uw steun
kunnen rekenen.

Zaterdag 7 Febr. is er na de viering een verkoop van wereldwinkel artikelen.

Sonja en Joke.
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2° zondag door het jaar

Z0

Z0
vr
vr
Za

18-1 10:30
18-1 14:30
23-1 9:00
23-1 20:30
24-1 17:00

Karmelkerk

Intenties:

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterkapel
Kloosterhof

3° zondag door het jaar

Z0

Z0

Z0
vr
vr
Za

25-1 10:30
25-1 13:00
25-1 14:30
30-1 9:00

30-1
31-1

10:00
17:00

Karmelkerk

Intenties:
Karmelkerk

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

4° zondag door het jaar

Z0

Z0
vr
za

1-2  10:30
1-2  14:30
6-2  9:00
7-2 17:00

Karmelkerk
Intenties:
Karmelkerk

Kloosterkapel
Kloosterhof

5° zondag door het jaar

Z0

8-2 10:30

Karmelkerk

Schelpenviering ; Woordcommunie-
viering vg diaken J. Snoek m.m.v.
De Mirakeltjes

Na afloop koffiedrinken.

Janet Spring in 't Veld

Henk Ophorst

Johanna Maria Disseldorp-Mesman
Martien van Winden

Jan en Edwin van de Hoek

Poolse dienst

Eucharistieviering vg Karmelieten
Taizé viering
Woord-communieviering

vg N. Kuiper

Viering ten bate van pater Helsloot

vg K. Harte m.m.v. Karmelkoor

Na afloop koffiedrinken.

Cornelis Jozef Bartels

Uit dankbaarheid

Doop: Rick Olijerhoek en Tara Valentijn
door H. Post

Poolse dienst

Eucharistieviering vg Karmelieten
Woord-communieviering vg A. Blonk
DOP-viering vg Parochianen Kudelstaart

Eucharistieviering vg L. Seeboldt m.m.v.
Klein Koor

Wilhelmina Johanna v.d. Berg-Duindam
overleden ouders Stokman-Granneman
Poolse dienst

Eucharistieviering vg Karmelieten
Woord-communieviering vg N. Kuiper

Kennismakingsviering 1  © communie
Eucharistieviering vg L. Seeboldt m.m.v.
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Z0
vr
vr
za

8-2
13-2

Intenties:

14:30 Karmelkerk

9:00

Kloosterkapel

13-2 10:00 ZC Aelsmeer
14-2 17:00 Kloosterhof

6e zondag door het jaar
15-2 10:30 Karmelkerk

Z0

Z0
vr
vr
za
Z0

15-2
20-2
20-2
21-2
22-2

Intenties:

14:30 Karmelkerk

9:00

Kloosterkapel

20:30 Kloosterkapel
17:00 Kloosterhof
10:30 Karmelkerk

Van 18 jan 2009 t/m 21 febr. 2009

Aanvangstijden repetities van:

do
ma
vr
wo

Z0
Z0
Z0
Z0
Z0

29-1

2-2

6-2

18-2
18-1 10:30
25-1 10:30
1-2 10:30
8-2 10:30
15-2 10:30

De Mirakeltjes

Na de dienst speurtocht in de kerk
Geertruida Maria Lek-Verlaan
Martien van Winden

Poolse dienst

Eucharistieviering vg Karmelieten
Eucharistieviering vg L. Seeboldt
Woord-communieviering vg M. van
Zoelen

Woord-communieviering vg diaken
J. Snoek m.m.v. Karmelkoor

Annie de Jong-van den Bosch
Janet Spring in 't Veld

Henk Ophorst

Johanna Maria Disseldorp-Mesman
Poolse dienst

Eucharistieviering vg Karmelieten
Taizé viering

Eucharistieviering vg L. Seeboldt
Eucharistieviering vg L. Seeboldt m.m.v.
Klein Koor

Mirakeltjes donderdag 18:45
Karmelkoor donderdag 19:45
10:00 PC zaal 2 Raakpunt 55+
20:00 PC zaal 2 PB vergadering

13:00 PC zaal 2
20:00 Klooster

WCV
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
WCV

kindermiddag 1° communie
Karmellezing diaken J. Snoek

Desiree en Lizzy
Geen misdienaars
Rianne en Robert
Romy en Pim
Geen misdienaars
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