


Kontakt . Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer

Datum ;27 maart t/m 23 april 2010

Redaktieadres : Stommeerweg 15, 1431 ES Aalsmeer

Hoofdredaktie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757

Distributie . Jan Volman 0297-322157

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (voor 5 weken, 24 april t/m

28 mei 2010) inleveren tot en met woensdag 14 april uiterlijk 18.00 uur via
E-mail naar redaktiekontakt@hotmail.com

of in de brievenbus van het klooster, Stommeerweg 15.

Als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157)

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochieaalsmeer.nl

Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Joop Snoek (diaken) maandagmorgen

Wim Ernst woensdagmorgen
Henny Post donderdagmorgen (de laatste v/d maand niet)
Loek Seeboldt vrijdagmorgen

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, uiterlijk t/m
de maandag voor de kopij inleverdatum van het Kontakt.

Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 — 12.00 uur op telefoonnummer
0297-341231.
Het fax-nummer is 0297-365052. Buiten deze tijden
geeft de telefoonbeantwoorder u informatie hoe de
parochie te bereiken is in spoedeisende gevallen.
Bankrelatie . ING bankrekeningnummer 676462197
Gironummer 1466771



EVEN NADENKEN OVER...

EVEN NADENKEN

Crisis, ziekte, breuken in ons leven scheppen contrasten. Het
natuurlijke wordt onderbroken en datgene wat vanzelfsprekend lijkt
houdt op. Ineens waardeer je hoe goed het eigenlijk ging. Ineens
besef je hoe iets uit je handen wordt geslagen waarvan je dacht dat je
het in de tang had.

“Zie de mens” zegt Pilatus tegen het volk. Wat dan op dat moment
zichtbaar is van die mens dat is de grens van de menselijkheid. Zoals
we in de loop van de geschiedenis steeds weer mensen die lijden in
het gezicht kunnen kijken.

De liturgie van de Goede week leert ons via het verhaal van Jezus om
de lijJdende mens in het gelaat te kijken: de mens die niet meetelt, aan
de kant staat, wordt gemarteld of vermoord. We laten ons aanraken
aan die grens van de menselijkheid, maar nemen er geen genoegen
mee. Dat wij de grens voelen, écht bij ons binnen laten komen, maar
in het nieuwe gebied ook samen Alleluia zingen omdat we nieuwe
bronnen om te leven gevonden hebben. Mag ik u zo welkom heten op
weg naar Pasen te gaan.

Henny Post, pastor



LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
IN MEMORIAM

Gerda van den Hoek
Door een grote haag van bloemen, zo deden we Gerda van den Hoek
op 26 februari uitgeleide vanuit de kerk na een mooie eucharistie-
viering ten afscheid. Prachtige rode rozen van de buren sierden het
altaar. Het Karmelkoor zong opperbest voor haar lid, ook al moest
Gerda’s sopraanstem voorgoed het zwijgen er toe doen. Ja, zij zal nu
toch wel in het engelkoor haar Schepper toezingen? Zij deelt vast en
zeker in het grote geheim wat is weggelegd voor wie haar leven met
zoveel zorg en toewijding heeft ingericht.

Gerda’s vader was begrafenisondernemer in Amsterdam. Zij wist
vanaf haar jeugd dat de dood bij het leven hoort en maakte de
oorlogsjaren als kind mee. Vanaf 1953 werkte ze met kinderen. Het
werd haar vak, haar professie, haar zorg en haar toewijding. In 1960
ontmoette zij in haar werk Agaath die haar levensvriendin zou worden.
Het werd een gouden relatie met wie ze alle lief en leed en zorgen om
beiden deelde.

De zorg en liefde voor kinderen vertaalde zich thuis in oppas voor vele
kinderen. Vooral voor Marc en Annemijn, die als jonge buren geboren
werden naast haar. Zij was 16 jaar lang bijna hun tweede moeder.

Nu resten slechts herinneringen: vele en heel dierbare en we nemen
het goede van Gerda mee en integreren het in ons leven.
En we bidden om steun voor Agaath en de anderen en
om rust in vrede bij de Heer van alle leven.

Henny Post, pastor

OOECTOYELTOR,

Aan allen die hebben meegewerkt aan de
uitvaartdienst van Gerda van den Hoek
Graag wil ik jullie danken voor de enorm mooie dienst.
Familieleden, vrienden, kennissen, lotgenoten van de Borstkanker-
vereniging maar ook die van Stichting Olijf (gynaecologische kanker)
zeiden o.a.:
Wat een prachtige dienst, heel gaaf, heel ingetogen en zo vredig.
Prachtig gekozen teksten en wat veel bloemen.
Lof aan de zeer persoonlijke en goede leiding van Henny Post en
Wim Ernst. Wat fijn dat “haar kinderen” erbij betrokken waren.
Wat zong het koor onder leiding van Nico mooi.
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Vrienden — die niet katholiek zijn — vonden het fijn om de liederen te
kunnen meezingen.

Kortom woorden schieten mij verder te kort om jullie allemaal hartelijk
te danken. Het is goed zo.

Agaath van Deursen

GEDOOPT
Voor de eerste doopschelp dit jaar zorgde Remco Willems,
geboren op 25 januari en gedoopt op 28 februari. Hij is het
eerste zoontje van Kenneth en Patricia, Vlinderweg 116 in
Aalsmeer Oost. In de kerk prijkten nog twee reusachtige vazen
met rozen, die de doop een extra kleur gaven. Remco liet alles zich
welgevallen. Alleen het zout smaakte hem niet al te best. Hij draagt
als tweede en derde naam Petrus, Antonius, de namen van beide
opa’s, die daar trots op zijn.
In het doopgesprek dachten we erover na, wat het besluit je kind te
laten dopen in onze parochie zoal zou kunnen inhouden. Het
voornemen werd gemaakt om ‘s avonds binnen het gezin een
moment van bezinning te hebben door een kort gebed, voor elke dag
aangereikt in een boekje van Marie Husing, Bid elke dag, 365
gebeden voor het hele jaar. Tot slot keken we wat het gebed voor
deze dag in hield. Gebeden werd om erop bedacht te zijn niet onder
de voet gelopen te worden door ideologieén. Dat paste aardig in de
verkiezingsleuzen, welke je immers ook met een korrel zout moet
nemen. De tekst verwees naar Mc.13, 31-33. “Hemel en aarde zullen
verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen”. Naast het
boekje van Hiising is het dus ook raadzaam een Bijbel in huis te
hebben.
Stof tot nadenken te over voor een herbegin.
Het was een blijde viering met een zelf gemaakte doopkaars door
oma en opgewekte kinderen, waar het geluk vanaf straalde. We
wensen Kenneth en Patricia, Philippe en Carolinna als
peetouders en de hele familie alle goeds en hopen hen
vaak in ons midden te hebben als welkome
parochianen.
Joop Snoek, diaken
GEDOOPT

Hallo, ik ben Madieke de Waal. Ik ga op 11 april mijn Eerste
Communie doen, samen met nog 16 andere meisjes en
jongens. Maar omdat ik nog niet gedoopt was, ben ik
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afgelopen 7 maart door pastor Loek gedoopt.
Ik vond het een heel leuk feest. 1k
mocht zelf een verhaal voorlezen en
ook steeds beginnen als we een lied
gingen zingen.
Met het dopen zelf kreeg ik vanuit
een schelp water over mijn hoofd
gegoten, deed pastor Loek zalf op
mijn hoofd en handen en kreeg ik
een hapje honing (geen zout, want
volgens de pastor en mijn ouders
ben ik al pittig genoeg van mezelf). Ook heb ik een doopkaars
gekregen, die ik zelf mocht aansteken aan de grote Paaskaars.
Daarna is mijn naam in het doopboek van de kerk geschreven.
Dat ik nu pas gedoopt ben en niet viak na mijn geboorte, vind ik
eigenlijk wel heel leuk: nu kan ik zelf vertellen hoe het is om gedoopt
te worden!
Madieke

DOPEN

Je kind aanbieden ter doop is een belangrijke gebeurtenis die tijd en
aandacht vraagt. Zoals men uitzag naar de geboorte, zo zien wij uit
naar onze jongste leden voor de gemeenschap. Drie pastores staan
er voor u klaar, maar niet allemaal tegelijk! En het zijn een beetje rare
maanden om precies alles al vast te leggen. Maar iedere pastor heeft
zijn eigen maand.

Op 7 april is er een doopgesprek om 20.00 uur op het klooster met
pastor Henny Post en hij doopt die maand op afspraak. Op dinsdag 4
mei houdt Diaken Snoek een doopgesprek op het klooster om 20.15
uur. Ook hij maakt die avond wel een afspraak over een tijdstip wat
beiden schikt om het sacrament toe te dienen. In de maand juni is
pastor Seeboldt weer aan de beurt.

Hebt u een voorkeur, wacht dan a.u.b. de tijd even af of maak al wel
een afspraak zodat ieder kan plannen.



OP WEG NAAR PASEN

Na de lange winter zien we uit naar het voorjaar: de knoppen komen
aan de bomen, de bollen uit de grond.

“We zien uit naar het licht als een zoektocht naar nieuw leven.” zo
zingen wij elke zondag in deze vastentijd.

Dit weekend gaat de klok weer een uur vooruit: dat wil zeggen 1 uur
langer licht: “speurend naar een vergezicht”.

De driehoekige piramide wordt gevuld met groen en kleur: wij zijn op
weg naar Pasen; Naar het leven uit de dood.

Palmzondag : “ Wie neemt de volgende stap?”
Gezinsviering op 28 maart

Tijdens deze gezinsviering luisteren we naar het

verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus

zat op de rug van de ezel en deze ezel vertelt ons
hoe hij dat heeft beleefd!

Alle kinderen mogen deze viering met mooie

versierde palmpasen-stokken komen.

Als de palmtakjes en stokken zijn gewijd, trekken de
kinderen in een optocht door de kerk, net zoals Jezus dat ooit deed
toen Hij op zijn ezel de stad Jeruzalem binnentrad.

Alle mensen zwaaiden hem toe met palmtakken.

Na de viering mogen de kinderen de palmpaasstok geven aan iemand
van wie zij vinden dat die het verdient, bijv. een oudere
(opa/oma/buurman/vrouw) of iemand die ziek is.

Leuk als er veel kinderen zijn die een versierde palmpaasstok
meenemen!!

De Mirakeltjes zingen weer o.l.v. Jorinda en Joasia.

Witte Donderdag : “Wij worden geroepen*®

1 april om 19.30 uur
Als u Witte Donderdag in onze viering komt, wordt u
geroepen om houdbare voedingsmiddelen mee naar
de kerk te nemen, zoals conserven, soep, macaroni, of spaghetti. Dit
zal dan tijdens de offerande aangeboden worden en later zullen er
voedselpakketten van gemaakt worden voor gezinnen in onze
omgeving.
Naar wie? Mensen die in financiéle problemen zitten. Soms is dat
verborgen armoede. Het kan dan erg moeilijk vallen om in de
dagelijkse boodschappen te voorzien. Een voedselpakket ontvangen
is dan een extra steuntje in de rug.
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Met deze actie willen we onderstrepen dat wij geroepen zijn tot
medemenselijkheid, en zorg voor elkaar. Als we dat doen, dan wordt
de wereld waarin wij leven een betere voor ons allemaal.

U mag het die dag ook aan het klooster afleveren. De diaconie zorgt
dat het goed terecht komt. Hartelijk dank.

Br. Wim Ernst

Kruiswegviering _ 2 april om 14.30 uur

Om 14.30 uur begint het verhaal van de kruisweg.

We zullen het lijdensverhaal horen. Het lijdensverhaal van Jezus is te
zien op de afbeeldingen (staties) aan de zijkant van onze kerk. Dit
keer worden deze staties ook prachtig geprojecteerd met de beamer.
We staan bij elke afbeelding even stil en er wordt verteld wat er te
zien is of gebeurt. Om +/- 15.00 uur staan zijn we precies stil bij de
statie dat Jezus aan het kruis hangt en sterft.

De communicantjes hebben ook een aandeel in deze viering. Zij
hebben tijdens de kindermiddagen o.a. mooie kruisjes gemaakt met
brooddeeg.

ledereen is van harte welkom bij de viering, kinderen én volwassenen!

Goede vrijdag viering _: “ Tot het bittere eind ”

2 april om 19.30 uur
Het kruis is in het midden geplaatst. Op dat kruis
spreekt Christus ons zeven maal toe.
Zijn onvergetelijke laatste woorden dringen tot ons door en worden
de onze. Wij bidden om moed, zodat we stil durven te staan bij wat
liiden is: zodat we ons licht durven laten schijnen op wat bedroevend
is en soms ook bedreigend.

Paaswake : “ Wie laat het licht schijnen?
3 april om 21.30 uur, mmv. Gelegenheidskoor
We starten deze dienst vanuit de duisternis en
ontsteken het LICHT:
Licht komt uit de duisternis als leven uit de dood.
Wij zingen: “Pasen is een nieuw begin van wonderen
overal, 't leven heeft weer werkelijk zin, omdat wie
dood is leven zal.”
We luisteren naar het scheppingsverhaal; we vernieuwen de
doopbelofte en ontsteken de paarskaars: wij laten het licht schijnen:
levend met elkaar verbonden uit het donker
opgericht.
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Paaszondag : “Laat het licht schijnen”

4 april om 10.30 uur, mmv. Dames- en herenkoor

In het vroege morgenlicht, wordt de steen van 't graf genomen, horen
vrouwen het bericht, dat door dood en duisternis Jezus leeft en bij ons
is. Hij heeft voorgoed de weg gewezen en laat het licht schijnen: Hij
zal redden in de nood.

Wij wensen u inspirerende en bezinnende diensten: een zoektocht
naar nieuw leven, Licht en toekomst.

Namens de liturgische werkgroepen,

Ans de Kruijf

e

~
‘\“\\f' A J)
MET ANDERE OGEN LEREN ZIEN \(J) \&

Donderdag 25 maart komen de 55+ ers weer bij elkaar in het klooster.
Deze keer is het onderwerp: “Van dood naar leven “.

Wij gaan uitkijken naar het Paasfeest. Met een speciale gast:

een beschouwing door de heer Drs. J. Wesseling, kunsthistoricus,
beeldende kunst, geinspireerd door Bijbelse afbeeldingen o.a. van de
schilder Marc Chagall en Rembrandt en andere kunstenaars.

Hij leert ons er met gelovige ogen naar kijken. Dat wordt boeiend en
leerzaam.

U bent welkom in het klooster van 10.00 tot 12.00 uur.

Namens werkgroep Raakpunt 55+
Br. Wim Ernst



JONGERENVIERING 18 APRIL 2010

Het is weer zover! Op zondag 18 is er weer een
jongerenviering in de Karmelkerk.
Het thema deze keer is: “Vriendschap”

Sommige mensen hebben een sterke band. ‘Dat zijn vrienden voor
het leven,” wordt er dan gezegd. Of: ‘Dat zijn hartsvriendinnen.’ Je
kunt een sterke band hebben door wat je samen meegemaakt hebt.
Of omdat je op dezelfde manier denkt of tegen dingen aankijkt. Soms
kan een band zo nauw zijn, dat je feilloos aanvoelt wat er in die ander
omgaat. Zonder woorden begrijp je elkaar. Ik ben een beetje jou en jij
bent een beetje mij, zo voelt dat als je een sterke band hebt.
Ja, wat is vriendschap eigenlijk? Door middel van teksten, gedichten
en gebeden willen we hier samen met jullie achter komen. Ook zullen
de liedjes niet onbekend overkomen...
Deze keer zonder koor, maar jullie kunnen meezingen met bekende
nummers van De Dijk, Het Goede Doel en nog meer bekende
binnenlandse en buitenlandse artiesten.
We zien jullie graag op 18 april om 10.30 uur in de Karmelkerk.
Tot dan!

Wendy, Rianne en Astrid

VEERTIGDAGENTIJID - VASTENAKTIE

Tijdens de dienst van 7 maart heeft Pastor Annemiek Blonk ons haar

filmbeelden getoond van en over Malawi. Na dienst hebben we met

40 personen genoten van de Vastenbrunch, met pindakoekjes,

bananensoep, broodjes, maispap en gele rijst met rozijnen
(grotendeels Malawiaanse recepten).

De bananen waren geschonken door Andre Dijt Vers, de
broodjes door Bakkerij Vooges. Hiervoor hartelijk dank!

De opbrengst van deze vastenbrunch was 360,- welk bedrag geheel
ten goede komt aan de Vastenaktie voor Malawi.

Hartelijk dank aan iedereen die belangeloos heeft meegewerkt aan
het tot stand komen van deze brunch.

vriendelijke groeten, MOV Groep
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KOFFIE DRINKEN

Op Eerste Paasdag zondag 4 april a.s. is er weer
koffie drinken in onze koffiehoek, we hopen dat we
het weer lekker druk krijgen.

De volgende data zijn dan weer op zondag 2 mei en zondag 6 juni.

Tot ziens in onze koffiehoek!
Ali Verlaan, Anneke den Haan, Nel Ton,
Wil van Es en Corrie van Veen.

1% HEILIGE COMMUNIE o W

Op zondag 11 april a.s. doen 17

kinderen uit Aalsmeer en Rijsenhout

hun Eerste Heilige Communie. !
Dit zijn: Stan, Timo B., Sidney, Alex,

Lisa, Rico, Hieke, Tristan, Roy,

Jasmijn, Laurie, Jodi, Serena, Serge,

Madieke, Thomas en Timo W.

Zij hebben zich de afgelopen maanden goed voorbereid.

Het thema van het communieproject is dit jaar “Sleutel naar je hart”.
Het gaat over je hart openen voor elkaar, elkaar begrijpen, respect
voor elkaar hebben, aardig voor elkaar zijn.

Er is hard gewerkt op de vrijdagmiddagen rond de thema’s: Je komt
ergens vandaan en je hoort ergens bij, Bidden, God, In de kerk en
Samen aan tafel. Dat laatste hebben we gedaan op 29 maart d.m.v.
een gezamenlijke broodmaaltijd met de ouders. Daarvoor hebben de
kinderen zelf broodjes gebakken bij bakkerij van Leeuwen. Tijdens de
broodmaaltijd konden de kinderen hun zelfgebakken broodjes opeten.

Ook hebben de kinderen veel klusjes gedaan om geld te verdienen
voor de Stichting Derde Wereld Hulp, voor de straatkinderen in India.
De communicantjes zijn dus helemaal klaar voor het grote feest. Zij
zouden het erg fijn vinden als u op 11 april a.s. ook komt! De viering
begint om 10.30 uur in de Karmelkerk.

Werkgroep 1° Heilige Communie
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CORDAID MENSEN IN NOOD, ZONDAG 18 APRIL A.S.

Op deze zondag houden wij een deurcollecte voor Mensen in Nood.
Cordaid MENSEN IN NOOD helpt in de armste landen van onze
wereld mensen die als gevolg van een ramp (dringend) hulp nodig
hebben om te overleven en/of hun leven weer

op te pakken.

Met de ramp in Haiti nog op ons netvlies, weet
u nu nog beter dan ooit wat de artsen en
verplegers van MENSEN IN NOOD voor de
bevolking heeft kunnen doen!

Wij rekenen op uw gift.

Hartelijk dank namens het missiecomité (MOV-groep)

JUBILEUMMATINEE KARMELKOOR

Dit jaar 75 jaar geleden werd in onze parochie het
kerkkoor opgericht onder de naam St. Caecilia.
Toen nog bestaande uit alleen heren, die de liturgie ondersteunden in
het gregoriaans. Zo’n 30 jaar later kwamen daar dames bij en was het
dames- en herenkoor een feit. Ook deed in die jaren meer en meer
het Nederlandstalig kerklied van zich horen tijdens de vieringen.
Inmiddels zijn wij bekend onder de naam Karmelkoor.

Om dit 75-jarig bestaan met u te vieren, nodigen wij u uit voor ons
“Jubileummatinee” op zondag 2 mei van 12.00 tot ongeveer 13.00
uur. U kunt luisteren naar een keur van liederen, waarbij ook wordt
teruggegaan in de repertoiregeschiedenis van het koor. Dirigent is
René Doomen en organist is Nico van Geijlswijk. Voor een muzikaal
intermezzo zullen Kees de Bree en dochter Inge hun opwachting
maken. Kortom, een gevarieerd programma.

Voorafgaand gedenken wij het jubileum in een feestelijke viering om
10.30 uur, waarin pastor Loek Seeboldt zal voorgaan. Aansluitend
aan de viering is er een feestelijk kopje koffie. U bent van harte
uitgenodigd voor kerkdienst en matinee. Toegang is gratis.

Hartelijke groet van het concertcomité
VOORTGANG ACTIE KERKBALANS 2010
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In het Kontakt van januari schreven we dat de door onze
geautomatiseerde ledenadministratie opgeleverde adressen van
deelnemers aan de Actie Kerkbalans nog teveel vraagtekens opriep
en dat we een nadere analyse op de juistheid van het
adressenbestand noodzakelijk achten. We hebben deze analyse
uitgevoerd en hieruit bleek dat in het geautomatiseerde systeem elke
parochiaan als deelnemer aan de Actie Kerkbalans was gekenmerkt.
Dit betekende dat we voor alle parochianen op basis van de
beschikbare gegevens van onder meer de Actie Kerkbalans 2009
opnieuw na moesten gaan wie als deelnemer aangemerkt diende te
worden. U zult begrijpen dat dit een enorme Klus is die met de nodige
zorgvuldigheid uitgevoerd dient te worden. Een aantal mensen binnen
de parochie hebben deze taak op zich genomen, waarvoor we als
parochiebestuur hun zeer erkentelijk zijn. Op dit moment zijn we met
de werkzaamheden ver gevorderd, maar deze zijn nog niet afgerond.
Wel hebben we gemeend om voor de wijken die afgerond zijn de
envelop voor de Actie Kerkbalans met dit Kontakt mee te laten gaan.
De enveloppen voor de overige wijken zullen met het volgende
Kontakt mee gaan.

Ondanks alle zorgvuldigheid die betracht is bij het corrigeren van de
kan het zijn dat u ten onrechte een envelop ontvangt. Wij zouden het
zeer op prijs stellen als u dit wilt melden bij het secretariaat. Dit zal
ons zeker verder helpen om onze ledenadministratie verder te
verbeteren.

Ook kan het zijn dat, ondanks dat u als parochiaan reeds uw bijdrage
overgemaakt heeft, toch een envelop ontvangt.

Wij zouden het dan op prijs stellen dat u op het formulier aangeeft dat
u uw bijdrage reeds overgemaakt heeft.

Wij hopen dat u begrip op kunt brengen voor de ontstane situatie. We
werken er hard aan om de ontstane problemen op een zorgvuldige
manier op te lossen.

Het Parochiebestuur
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ACTIE KERKBALANS EN BEGROTING 2010

De Kerk is van blijvende waarde luidt de slogan

voor de Actie Kerkbalans. Voor heel veel

parochianen is dit absoluut waar. Het geloof speelt een belangrijke rol
in hun leven. In de kerk vinden ze steun, kracht, rust, houvast, een
gevoel voor saamhorigheid, contact met God en nog veel meer zaken.
De kerkelijke gemeenschap is voor velen daadwerkelijk een houvast
voor het leven. Een ontmoetingsplek en een geestelijk thuis. Maar ook
vormt de kerkgemeenschap een vangnet voor jongeren, ouderen,
zwakkeren en minderbedeelden in onze samenleving. In de kerk
komen we samen voor de grote momenten in het leven, de momenten
die het leven hun meerwaarde geven. In de kerk willen we samen
kerk zijn.

De kerk is dan ook de plaats waar iedereen welkom is, van jong tot
oud.

De kerkdeuren open houden en u welkom kunnen heten, om samen
kerk te kunnen zijn, gaat niet vanzelf. De kerk moet natuurlijk wel
onderhouden worden en de lopende kosten betaald worden. Zoals u
in een van de vorige Kontakten mogelijk gelezen hebt, staat de kerk in
het komende jaar voor grote uitgaven. Een nieuwe
verwarmingsinstallatie is, vanuit technisch oogpunt, hoogst
noodzakelijk en de op stapel staande herinrichting van de kerk, die
zowel vanuit liturgische als vanuit praktische achtergronden zeer
gewenst is, zal tot grote uitgaven leiden. Hiervoor hebben we
inmiddels de nodige fondsen beschikbaar, maar dit zal wel leiden tot
een vermindering van de beschikbare geldmiddelen. De afname van
de geldmiddelen zal in de toekomst ook leiden tot (structureel) lagere
renteopbrengsten en zal uiteraard een nadelig effect hebben op het al
aanwezige begrotingstekort.

Dit maakt het grote belang van een goede opbrengst van de Actie
Kerkbalans nog eens duidelijk.

Daarom wil het Parochiebestuur de Actie Kerkbalans van harte bij u
aanbevelen.

Ter informatie treft u hierna een overzicht van de begroting 2010 van
onze parochie aan met de vergelijkende cijfers over 2009:
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Ontvangsten 2010 2009

Actie Kerkbalans 65.000 62.500
Collecten eigen kerk 17.000 16.000
Collecten derden (incl. Caritas) 3.400 1.200
Misintenties, huwelijk, uitvaart, giften en opbrengst
kaarsen 9.400 8.100
Bijdrage gemeenschap Rijsenhout 7.800 7.800
Renteopbrengsten en overige opbrengsten 8.500 12.800
Totaal ontvangsten 111.100 108.400
Uitgaven
Personeelskosten 44.500 50.100
Kosten onroerend goed 36.800 36.800
Kosten eredienst 6.000 5.600
Kosten pastoraal (Kontakt, werkgroepen) 8.000 8.800
Verplichte bijdragen(o.a. Bisdom) en collecten derden 22.300 19.600
Overige beheerskosten 9.500 10.500
Totaal uitgaven 127.100 131.400
Tekort 16.000 23.000

In totaliteit sluit de begroting 2010 derhalve met een tekort van
16.000 tegenover een begroot tekort van  23.000 in 2009.
Zoals u ziet zijn de ontvangsten en uitgaven dus niet in evenwicht.
Dit zou uiteraard wel (ten minste) het geval moeten zijn om ook
tegenvallers en bijvoorbeeld grote toekomstige onderhoudslasten op
te kunnen vangen. Het Parochiebestuur sluit zijn ogen niet voor de
gevolgen van de economische crisis op de financiéle positie van
groepen van parochianen. Hierbij valt onder meer te denken aan de
slechte resultaten van de bloemisterijsector in 2009 en de groep
gepensioneerden onder onze parochianen, die ook in 2010, hun
aanvullend pensioen veelal niet aangepast zien worden aan de
kostenstijging.

Echter om ook in de toekomst van blijvende waarde te kunnen blijven
en de activiteiten op peil te kunnen houden is uw financiéle bijdrage
van groot belang. Als Parochiebestuur hopen wij van harte dat u de
parochie ook in financiéle zin blijft steunen, waarvoor wij u oprecht
hartelijk dank willen zeggen. In de bijgaande folder kunt u meer lezen
over de Actie Kerkbalans 2010.

Het Parochiebestuur
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ACTIVITEITEN VANUIT HET KLOOSTER:
Taizé in de Karmel =
Eens per maand is er op vrijdagavond in de kapel van de Karmel
een meditatieve viering zoals men in Taizé bidt. Binnen de
oecumenische Broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk gebruikt
men eigen liederen en is er veel stilte in hun vieringen.

Dat gebeurt op de Karmel ook. Deze viering begint om 20.30 uur.
Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting.

Data: 26 maart; 23 april

Begeleiding: Henny Post en Wim Ernst, karmeliet

Plaats: Karmel, Stommeerweg 15, Aalsmeer

Iconenweek geslaagd!

Het blijft een bijzondere gebeurtenis als negen mensen op
dinsdagmorgen beginnen met een icoon schilderen en dat deze op de
vrijdag tegen de middag klaar is om gezegend te worden. Als een
kostbare heilige herinnering nemen ze deze dan mee naar huis. En
wij in het klooster zien terug op een prima groep mensen die het naar
hun zin hebben gehad en die even geproefd hebben aan
kloosterleven anno 2010: het samen bidden en samen eten en
recreéren was even weldadig. Broederschap en zusterschap in
optima forma.

Eric Kreike: als een haas door de geschiedenis.

Een klein groepje kwam er op af. Hij is pas een paar dagen 18 jaar als
hij — als jongste- ons in de refter van het klooster meeneemt in een
Nederlandse kerkgeschiedenistocht van een aantal eeuwen. Wat
nablijft van zijn bevlogen presentatie is: de grote lijn en zijn hart dat
klopt voor de geschiedenis van de kerk en zijn historische beleving
erbij. Bijvoorbeeld: het verhaal van de geschiedenis van de Stille
Omgang beleeft hij opnieuw als hij wandelend door de straten trekt
van Amsterdam. Dan komt historie aan zijn lijf. Dan beklijft bij hem:
eerbied voor wat hem ten diepste ontroert. Dank je wel voor jouw
Karmel Aalsmeer Lezing!

Namens de Karmel:
Henny Post
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JONGEREN ZORGEN VOOR BLIJDE GEZICHTEN

De oudste K.B.S. groep hebben de kinderen uit Wit
Rusland verrast met een goed gevulde tas, vol met
speelgoed en tekenspullen.
Tijdens de kerkeveiling hebben wij ons een aantal jaren aangeboden
om hand- en spandiensten te verrichten bij mede parochianen.
Zo kwam er aardig wat geld in kas, nadat we o.a. hebben helpen
schoon maken in een nieuwbouwhuis en bij een verjaardag hebben
geserveerd.
Een goed doel hadden we ook al snel gevonden, helaas ging dit
project tot twee keer toe op het laatst niet door .
De kinderen uit Tsjernobyl, hadden we al een keer uitgezocht, maar
toen kwamen ze net dat jaar niet.
Dit jaar kwam er weer een bus met 32 kinderen
en dus hadden we weer een goed doel.
Na wat bellen en @ mailen vonden we
accountantskantoor Deloitte bereid om 32 tassen,
sweaters, schrijfblokken, pennen, keykoords
en dropjes te doneren.
Bij de Jozefschool, onze oude basisschool, vroegen we aan de
ouders (kleur)potloden, gummen, puntenslijpers en andere
tekenspullen.
In de vakantie is alles gesorteerd en het nodige bij gekocht. Zoals
knikkers, goocheldoosje, elastiek en grote speeldobbelstenen. Het
werden allemaal verschillende vrolijke tassen.
Tijdens de welkomstdienst in de Open Hof hebben wij het zelf
uitgedeeld. Enthousiaste, geémotioneerde kindergezichtjes was het
resultaat. Heel veel positieve reacties van de kinderen, de gastouders
maar ook parochianen was ons deel en overviel ons.
Het was super en de tijd en inspanning zeker waard.
Er is nog geld over dus wie weet komt er nog een actie voor de
medemens.

Groeten de K.B.S ers.
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HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE EUCHARISTIE

Donderdag 25 februari was ik aanwezig bij de lezing van diaken Joop
Snoek voor 55+ plussers betreffende “Historische ontwikkeling van
de Eucharistie”.

In vogelvlucht zijn de ontwikkelingen in de loop der eeuwen
gepasseerd met daarbij prachtige dia’s. Direct na de dood van Jezus
kwamen de volgelingen van Jezus bijeen om te vieren, te bidden en
“maaltijd te hebben met elkaar”. In de eerste 3 eeuwen was het de
christenen niet toegestaan in het openbaar bijeen te komen. In de 4%
eeuw werd het christendom door de Romeinse

keizer Constantijn tot staatsgodsdienst verheven. In

de statuten van de synode van Parijs werd de

elevatie (opheffing van de hostie, verandering van

brood en wijn in lichaam en bloed van Christus =

de consecratie) als hoogtepunt in de heilige mis

aangenomen.

In de loop der eeuwen ontstonden er verschillende opvattingen
betreffende het opdragen van de heilige mis. Door beroemde
kerkvaders en verschillende pausen -die concilies bijeen geroepen
hadden-, werden “regels” vastgelegd betreffende het voorgaan van
priesters zoals : verplichte priesteropleiding, liturgische
standaardisering, terug naar de “bron” en geen volksdeelname.
Gevolg hiervan was dat het communiceren minder werd, mede door
de “reinigingsvoorschriften” die de kerk had voorgeschreven, later zijn
enkele van deze voorschriften afgeschaft of veranderd. Het
christendom heeft in alle eeuwen “ups en downs” gekend, doch de
woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal : “blijf dit doen om Mij
te gedenken” is en blijft de kern van het bijeenkomen van gelovigen
om samen te bidden, te vieren en maaltijd te hebben met elkaar.

Het was een bijzondere interessante ochtend.
Joop hartelijk dank voor je fantastische uitleg.
Het applaus na afloop was je van harte gegund.

Marianne den Blanken

-18 -



JOZEFSCHOOLNIEUWS

Het is alweer een tijdje geleden dat het parochiebestuur en de
Jozefschool om de tafel hebben gezet. Inzet van het gesprek destijds
was, hoe we het contact tussen de katholieke school en de kerk
konden verbeteren.

Daaruit naar voren kwam, dat we elkaar meer op de hoogte zouden
houden wat erbij de ander speelt. Het parochiebestuur zou in elk
oudernieuws een stukje schrijven over het wel en wee van de kerk.
De Jozefschool zou af en toe een stukje schrijven in het Kontakt.
Aangezien de Jozefschool deze periode weer aandacht schenkt aan
Palmpasen en daarnaast een Paasviering in de kerk houdt, leek dit
weer een goed moment om een stukje te schrijven.

Allereerst maken we vrijdag 26 maart weer met de hele school
Palmpaasstokken, die we vervolgens langsbrengen bij het
zorgcentrum Aalsmeer en het Kloosterhof.

De kinderen zijn tijdens de ochtend, in groepjes van drie of vier, bezig
om de Palmpaasstok zo mooi mogelijk te versieren. Het leuke hiervan
is dat in elk groepje een onderbouw-, middenbouw- en een
bovenbouwkind zit. De ouderen helpen de jongeren.

Na het versieren en ophangen van de meegenomen dingen, lopen de
kinderen in een vrolijke optocht naar een van de bovengenoemde
zorgcentra. Daar geven de kinderen de vaak eenzame ouderen de
gemaakte Palmpaasstok. De meeste ouderen zijn helemaal
sprakeloos en hier en daar wordt zelfs een traantje weggepinkt. Een
mooie activiteit die we absoluut in ere houden.

Donderdag 1 april houdt de Jozefschool een paasviering in de kerk.
Dit keer is het thema ‘Van Palm tot Paas’.
Tijdens de viering gaan we de Palmpaasstok versieren met allerlei
dingen die met de Goede week te maken hebben. De verteller gaat bij
de verschillende symbolen in op de betekenis daarachter. De
verschillende groepen rappen, zingen of dragen een versje voor, die
hierbij aansluiten. Natuurlijk komt het verhaal van Palmzondag aan de
orde en komt het Paasverhaal in de dienst naar voren.
Bent u nieuwsgierig geworden? Dan bent u van harte welkom tijdens
de dienst. De eerste dienst begint om 9:00 en de tweede viering
begint om 9:50 uur.

Namens de Jozefschool, Maarten van Kessel
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VERKOOPDAG VAN KINDERARBEIDVRIJE TEXTIEL IN H'DORP

Op zaterdag 10 april organiseren de Wereldwinkels van Hoofddorp
i.s.m. Wereldmodewinkel Rappa Fair Fashion uit Pijnacker een
verkoopdag van handbedrukte en handgeweven dameskleding en
stoffen met een exclusieve en verrassende uitstraling in gebouw De
Lichtkring in de Lunenburgdreef 70 (bij winkelcentrum Toolenburg) in
Hoofddorp. Veel van de stoffen en kleding is voorzien van het Max
Havelaar keurmerk en/of het EKO keurmerk. Alle producten worden
direct betrokken van codperaties of via eerlijke importeurs. Dit
garandeert een eerlijke prijs voor de producent, goede
arbeidsomstandigheden en geen kinderarbeid.

In ontwikkelingslanden werken duizenden mannen, vrouwen en
kinderen in de textiel- en kledingindustrie. Als spinner, wever, verver
of bedrukker verdienen ze een schamel inkomen. Vaak onder
mensonwaardige arbeidsomstandigheden en afhankelijk van
machtige ondernemingen of malafide tussenpersonen. Een groeiend
aantal arbeiders organiseert zich in co6peraties. Samen doorbreken
ze de afhankelijkheid. Hun stoffen en kleding verkopen ze voor een
eerlijke prijs aan zelf gekozen organisaties in eigen land, die
rechtstreeks contact onderhouden met importeurs in het buitenland.
Dit is hun kans om actief te werken aan de verbetering van hun leef -
en werkomstandigheden. De wereldmodewinkels van SARI helpen
hen om die kans te vergroten door het importeren en verkopen van
hun producten: stoffen kleding en accessoires. De kleding wordt
zorgvuldig geselecteerd op duurzaamheid. Allereerst voor wat betreft
de materialen en het vakmanschap waarmee de producten zijn
gemaakt. Maar ook vanwege de mens- en milieuvriendelijkheid van
het productieproces.

De verkoop van de kleding en stoffen is
van 10.30 tot 15.30 uur. Om 11.00 uur
en om 13.30 uur is er een mini
modeshow. De toegang is gratis, komt u
ook even een kijkje nemen?

De Wereldwinkel trakteert op een gratis kopje koffie of thee.
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PATER HELSLOOT

Het is 35 jaar geleden dat Henk Helsloot zich het lot aantrok van de
straatkinderen in Brazilié. Hij wilde hen onderdak, voeding, kleding en
scholing geven, met het zicht op de toekomst. Hij startte in Capéo
Bonito met de bouw van een opvangcentrum en gaf het de naam:
Centro de Assisténcia Social. Met vallen en opstaan en met grote
financiéle hulp van velen uit Holland, heeft dit centrum onder de
bezielende leiding van Henk zijn beslag gekregen. Met ruim 60
medewerkers vangt hij dagelijks meer dan 500 kinderen op, en samen
werken zij aan de groei en ontwikkeling van het kind.

Het centrum floreert als nooit tevoren en oogst veel waardering, wat
mede blijkt uit de ondersteuning van Wilde Ganzen en de overheid ter
plekke.

En jawel: Henk Helsloot komt in april van dit jaar weer naar Nederland
en gaat u, trouwe donateur, daarbij bedanken voor de jarenlange
steun en het vertrouwen in zijn en uw sociaal centrum, dat dit jaar 35
jaar bestaat. Tevens wil hij zijn 80 verjaardag, samen met u en zijn
tweelingbroer Bas, vieren. Voorts mag hij ook nog eens zijn 55*°
priesterjaar ingaan.

Reden genoeg dus om hier in dankbaarheid bij stil te staan.

Dit gaan wij doen op 18 april a. s. tijdens de viering in de St.
Urbanuskerk te Bovenkerk om 10.30 uur , met als voorgangers de
jubilaris Henk Helsloot en Kees Harte, en muzikale medewerking van
het koor Aurora en combo o.l.v. Lous Zandvliet.

Daarna vervolgen wij de dag in het Noorddamcentrum (tegenover de
St. Urbanus kerk). Onder het genot van een hapje en een drankje
kunt u Henk feliciteren en genieten van een documentaire over ruim
50 jaar priesterwerk van Henk in Nederland en Brazilié. Ook is er een
uitgebreide fototentoonstelling te zien, waardoor u inzicht krijgt in wat
Henk Helsloot daar met hulp van zijn medewerkers bereikt heeft.
Tevens kunnen de aanwezige bestuurs- en familieleden u verder
informeren over dit bijzondere project.

Graag tot ziens op 18 april a.s.

Namens de Stichting “Handreiking over Oceanen”.
Ria Bakker-Helsloot
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FRANCISCAANSE PINKSTERVOETTOCHT 2010

ARBEID: mag het iets meer zijn?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Franciscaanse
Pinkstervoettocht 2010.

Dit is een mooie gelegenheid om op een ongedwongen en actieve
wijze kennis te maken met de Franciscaanse Beweging. Deze 41°
tocht vindt plaats van vrijdagavond 21 mei tot maandagmiddag 24
mei. Thema is: ‘ARBEID: mag het iets meer zijn?’ Hierover gaan we
dit jaar met elkaar in gesprek.

We vieren met Pinksteren in een aanstekelijke sfeer het feest van het
bezielde ‘gaande zijn'. Voettocht is samen onderweg zijn; het is
samen vieren, dansen, praten, eten, is in openheid elkaar ontmoeten.
Dit jaar overnachten we in het Stayokay hostel in Elst, Utrecht. Van
hieruit maken we dagtochten van circa 16 kilometer, ofwel 8 kilometer
voor wie minder willen of kunnen lopen. Er is een avondprogramma
met workshops en gezelligheid. Elke dag begint met een wegzending
in de kapel. De voettocht is bedoeld voor iedereen van jong tot oud.
Voor de jeugd zijn er een kinder- en een tienergroep. Tevens is er een
groep voor jongvolwassenen (16+).

Verdere informatie en opgave bij:
Dienstencentrum Franciscaanse Beweging,
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA Den Bosch.
Email: info@franciscaansebeweging.nl.
Of telefonisch: 073 — 6131340
U kunt ook een aanmeldingsformulier invullen op
http://www.franciscaansebeweging.nl

DANK

Wij ontvingen een fleurig boeket uit handen van Wim

Hoogeveen namens de parochie.

Een mooi en warm gebaar in een voor ons moeilijke tijd.
Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Peter, Marjon Brockhoff en kinderen
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DANK
Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket dat ik heb
gekregen.
Het doet altijd goed als je merkt dat in tijden als het even
tegen zit er aan je gedacht wordt.

We zingen: “Als een mantel om je heen geslagen”........ z0 voelt dat.

Met hartelijke groet  Pieter en Afra Boersma

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen als parochie een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen
onder ons niet vergeten. De verjaardag is een wel bijzondere dag om
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven.
Misschien kent u wel een van deze jarigen

28 mrt 83 jaar Dhr. A.\W. Schrama
Julianalaan 57

31 mrt 76 jaar Dhr. J.J. Tuinenburg
Herenweg 69

31 mrt 82 jaar Mvr. P.W. Kars-Neervoort
Rozenstraat 57

02 apr. 79 jaar Dhr. J.C.M. van der Drift
Anjerlaan 27

03 apr. 92 jaar Mvr. A. Winters-Baars
Molenpad 48

05 apr. 76 jaar Dhr. A.J.M. Neutkens
Kanaalstraat 53

07 apr. 84 jaar Mvr. C. van der Koelen-Deville
Loefzijde 105

09 apr. 82 jaar Dhr. W. Buskermolen
A H Blaauwstraat 5

11 apr. 79 jaar Dhr. G.A. van den Helder
A H Blaauwstraat 36

12 apr. 84 jaar Mvr. P.J.T. Cornelisse-Springintveld
Oosteinderweg 339 WS1

15 apr. 78 jaar Mvr. G.G.E. van den Helder-Verlaan
A H Blaauwstraat 36

22 apr. 75 jaar Dhr. W.G. Baars

Oosteinderweg 11
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KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP
RIJSENHOUT

Secretariaat : Mw. J. v Aert,
Sloppenbrugge 38, tel.328237

Rabobank nr. 3245.18.609
Postgiro nr. 3133356

VIERINGEN IN DE ONTMOETINGSKERK

Z0.28 mrt.10.00  Palmpasen: Oecumenische dienst.
Voorgangers: Diaken J. Snoek en Ds J. Vrijhof
Za. 3 apr. 20.00 PAASWAKE: Woord- en Communieviering m.m.v dames-
en herenkoor Soli Deo Gloria.
Voorganger: Diaken J. Snoek
Lectoren: Dhr. R. Proost en Mevr. M. Wies
Za.1l7 apr.19.00 Woord- en Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor
S.D.G. Voorganger: Diaken J. Snoek
Lectrice: Mevr. B Springin'tveld
INTENTIES:
3 april: Wim Schoof, Lennard Hoogeboom
Maria Cornelia v Es-Blokker
Hans Peters, Theo van Weerdenburg
17 april: Wim Schoof, Lennard Hoogeboom,
Hans Peters, Theo van Weerdenburg

KOPIJ INLEVEREN: t/m vrijdag 16 april: Lavendelweg 5, tel:326518
mailadres: mieke@wimammerlaanrozen.nl. (5 wk )

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK van de Prot.Gemeenschap

Net als voorgaande jaren willen wij u ook nu weer van harte welkom
heten in onze vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag (=
donderdag 1 en vrijdag 2 april). Deze vieringen gaan uit van de
protestantse gemeente, maar wij hopen ook veel leden van de
katholieke gemeenschap te mogen begroeten. Samen willen we
stilstaan bij Jezus’ laatste maaltijd met zijn vrienden (Witte
Donderdag) en bij zijn daarop volgend lijden en sterven (Goede
Vrijdag).
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Beide vieringen vinden plaats in de Ontmoetingskerk en beginnen om
19.30 uur. Voorgangers zijn ds. Frits Praamsma en mw. Monica Wies
(donderdag) en ds. John Vrijhof (vrijdag).

PALMPASENSTOKKEN MAKEN

Op donderdag 25 maart worden er weer
palmpasenstokken gemaakt.

Dit is in de Ontmoetingskerk van 19.00 tot
20.15 uur.

Alle kinderen die hieraan mee willen doen
kunnen zich aanmelden of inlichtingen
vragen aan Petra Barth, telefoon:345693

PALMPASEN

Ook dit jaar vieren we Palmpasen samen met de P.K.N. in een
oecumenische viering.

Er wordt hard gewerkt om er een mooie viering van te maken.
Voorgangers zijn diaken Joop Snoek en ds. John Vrijhof.

Ook worden de gewijde palmtakjes uitgereikt.

PAASWAKE
De viering van Pasen begint dit jaar om 20.00 uur.
Joop Snoek is de voorganger en S.D.G. zal de viering opluisteren.
Tijdens de Vastentijd wordt er gewerkt met symboliek.
Uitleg hierover elders in het Kontakt.
We hopen dat het Licht van Christus ons in positieve zin mag
inspireren.
Wij wensen U een goede Paasviering toe.
Namens het wijk beraad,
Jo van Aert.

BEDANKJE
Na de viering van 13 maart werd ik verrast door een bezoek van
Sonja die het altaarbloemetje kwam bezorgen namens de K.G.R.
Hartelijk bedankt hiervoor.

Cor Pijper
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Palmzondag

zo 28-3

Z0
Z0

do

do

do 1-4

vr 2-4

vr 2-4

vr 2-4

vr 2-4
za 34
Paaszondag
Z0 4-4
Z0 4-4

vr 9-4
za 104

10:30

10:00
14:30
15:00
19:30

21:30

10:30

14:30
9:00
17:00

Karmelkerk

Intenties:

Karmelkerk
Karmelkerk
Karmelkerk
Kloosterhof
Karmelkerk
ZC Aelsmeer
Karmelkerk
Kloosterhof
Karmelkerk
Karmelkerk

Intenties:

Karmelkerk

Intenties:

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterhof

Gezinsviering, vg L. Seeboldt

mmv De Mirakeltjes

Theo de Jong

Jan van Es

Riet Kolk-Calis

Cyprianus Blauwhoff

Wim en Kees Bruine de Bruin

Gerda van den Hoek

overleden ouders Miel en Leo
Zandvliet-Garthoff

Doop Annemarie Fetter

Poolse dienst

Vieringen Jozefschool

Witte donderdag, Eucharistieviering,
vg L. Seeboldt

Witte donderdag, Eucharistieviering,
vg L. Seeboldt, mmv Karmelkoor
Goede vrijdag, Woord-
communieviering, vg diaken J. Snoek
Kruisweg , L. Seeboldt

Kruisweg , vg N. Kuiper

Goede Vrijdagviering , vg diaken J.
Snoek, mmv Karmelkoor

Paaswake , Eucharistieviering, vg L.
Seeboldt, mmv Gelegenheidskoor
Truus Zandvliet-Ruitenburg

Annie de Jong-van den Bosch

Carl Tempelman

Woord-communieviering

vg diaken J. Snoek, mmv Karmelkoor
Koffie drinken

Ria van Valkengoed

Willy Gouwerok-van Tol
overleden fam. Ceelie-Olijhoek
Piet de Boer

overleden ouders Veelenturf-
Voordouw

Gerda van den Hoek

Poolse dienst

Eucharistieviering vg Karmelieten
DOP-viering,
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2° zondag van Pasen

Z0 11-4 10:30
zo 11-4 14:30
vr 16-4 9:00
vr 16-4 10:00
za 17-4 17:00

Karmelkerk

Intenties:

Karmelkerk
Kloosterkapel
ZC Aelsmeer
Kloosterhof

3° zondag van Pasen

Z0

Z0
vr
vr
za

18-4 10:30
18-4 14:30
23-4  9:00
23-4 20:30
24-4 17:00

Karmelkerk
Intenties:

Karmelkerk
Kloosterkapel
Kloosterkapel
Kloosterhof

4° zondag van Pasen

Z0

Z0

25-4 10:30

25-4 14:30

Karmelkerk

Intenties:

Karmelkerk

vg Parochianen Kudelstaart

1° communieviering , vg L. Seeboldt
mmv De Mirakeltjes

Catharina Maria Buskermolen-Hamers
Jos Ammerlaan

Jopie Pouw

Wilhelmina Johanna vd Berg-Duindam
Poolse dienst

Eucharistieviering vg Karmelieten
Woord-communieviering, vg A. Blonk
Woord-communieviering, vg M. van
Zoelen

DOP-viering, vg Jongeren

Cornelis Jozef Bartels

Corrie Broekhuizen

Poolse dienst

Eucharistieviering vg Karmelieten
Taizéviering

Woord-communieviering vg N. Kuiper

Woord-communieviering

vg diaken J. Snoek, mmv Karmelkoor
Theo de Jong

Jan van Es

Riet Kolk-Calis

Cyprianus Blauwhoff

Cor Verhaar

Antoon de Hollander

Piet de Boer

Poolse dienst
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Van 29 maart t/m 25 april 2010

Aanvangstijden repetities:

ma
di
do
vr
di
wo
)
vr
ma
vr
ma

y o)
do
vr
za
Z0
Z0o
y o)
y o)

29-3
30-3

2-4
6-4
7-4
7-4
9-4

12-4

16-4

19-4

28-3

2-4
3-4

11-4
18-4
25-4

Mirakeltjes
Karmelkoor

Gelegenheidskoor

18:45 Karmelkerk
18:45 Karmelkerk
9:00-10:30 Karmelkerk
10:00 Karmelkerk
20:00 PCzaal?2
18:45 Karmelkerk
20:00 Klooster
13:00 Karmelkerk
20:00 PC zaal 2
Karmelkerk
20:00 PC zaal 2
10:30  Eucharistie
19:30 Eucharistie
19:30 wcCVv
21:30  Eucharistie
10:30 wcv
10:30  Eucharistie
10:30 DOP
10:30 wcCVv
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donderdag 18:45 uur
donderdag 19:45 uur
woensdag 19:15 uur

Mirakeltjes
Mirakeltjes

vieringen Jozefschool
oefenen 1° communie
ouderavond 1° communie
Mirakeltjes
doopgesprek

oefenen 1° communie
PB vergadering
concert Karmelkoor
PLB evaluatie

Pim

Rianne en Romy
geen misdienaars
Desiree en Pim
Lizzy en Erica
geen misdienaars
geen misdienaars
Erica en Desiree



