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Parochieblad

Kontakt . Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer

Datum : 23 maart t/m 26 april 2013

Redaktieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer

Hoofdredaktie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757

Distributie :Jan Volman 0297-322157

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (6 weken, 27 april t/m 7 juni 2013)
inleveren tot en met woensdag 10 april uiterlijk 18.00 uur via E-mail naar
redaktiekontakt@hotmail.com of in de nieuwe brievenbus van de parochie,
Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157)

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag
18 april voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.karmelparochie.nl
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst woensdagmorgen
Henny Post donderdagmorgen (de laatste v/d maand niet)
Loek Seeboldt vrijdagmorgen

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijkdezelfde datum als de
kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Parochietelefoon :  Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan
een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Bankrelatie . ING bankrekeningnummer 676410340
Gironummer 1466771 (Kerkbijdragen)

-3-


mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.karmelparochie.nl/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl

EVEN NADENKEN OVER...

Nu ik dit schrijf, zijn de kardinalen te Rome bijeen in het zgn. pre-
conclaaf. Ze nemen de tijd om elkaar (beter) te leren kennen en te
beslissen wanneer het eigenlijke conclaaf begint. Het is te hopen dat
de H. Geest nu al waait in allerlei gesprekken en berekeningen, in
voor-en achterkamertjes, over mogelijke kandidaten. In deze “sede
vacante” periode gaan m’n gedachten over enkele pausen. Natuurlijk
de afgetreden en nu emeritus paus Benedictus XVI. Zijn erfenis is in
ieder geval een drietal boeken over Jezus van Nazareth. Deze Jezus-
trilogie wordt beschreven als “een geraffineerde combinatie van
duurzame kennis en diepe spiritualiteit”. Benedictus zelf schrijft: “Ik
ben innerlijk lang onderweg geweest naar dit boek. Nadat ik gekozen
was tot bisschop van Rome heb ik alle ogenblikken benut om er
verder aan te schrijven. Het is op generlei wijze een document van
leergezag, maar enkel en alleen een uitdrukking van mijn persoonlijk
zoeken “naar het gelaat van de Heer”. ledereen is daarom vrij mij
tegen te spreken.”

Weet u, dat laatste daagt mij geweldig uit te gaan lezen. Liefst met
meerderen. Vindt u, jij het ook een uitdaging? Opgave voor zo’'n
leesgroepje kan bij mij!

Ook moet ik denken aan de enige Nederlandse paus Adrianus VI. Hij
regeerde slechts 20 maanden (1522-1523) en stierf op zeer
verdachte wijze (vergiftiging?). In de geschiedenis leeft hij voort als
een groot, maar tragisch figuur. Groot, omdat zijn hoofddoel was: de
innerlijke hervorming van de kerk. Hij begon onmiddellijk met de
hervorming van de pauselijke curie, verminderde de uitgaven en was
zeer zuinig met het verlenen van gunsten. Hij was weinig diplomatiek
en zette —voor zover mogelijk- zijn ascetisch leven binnen de muren
van het Vaticaan voort. Hij werd tegengewerkt, “bespot en gehoond”.
Zijn spoedige dood “bracht grote vreugde bij het volk”.

En dan: paus Johannes XXIIl, de paus (1958-1963) met “de grote
oren”. Hij gooide de ramen van de kerk open, en riep op tot een
“aggiornamento”, een bij de tijd brengen van de kerk. Dat kreeg
gestalte in het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Hierover is
vorig jaar een mooi en goed boek verschenen: “Visioenen van het
Tweede Vaticaans Concilie”. Ik hoop en bid dat die H. Geest de
nieuwe paus zal bezielen en opnieuw door onze kerk gaat waaien!

Pastor Loek Seeboldt
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
GEDOOPT

m Na de mooie Schelpenviering op 10 februari was de muur
waar de schelpen hingen weer helemaal leeg. Maar niet lang.
Want een uurtje er na werd de eerste dopeling van dit jaar een
nieuwe schelp overhandigd: Feline van Veen uit de Boeierstraat in
Rijsenhout.
Zij zal waterdraagster worden voor wie dorst heeft. Wij
bidden deze viering dat zij vruchten kan voortbrengen en
inspiratie mag vinden in onze gemeenschap. De klokken
hebben haar een welkom toegeluid!

Pastor Henny Post

© ©
A‘/ VERZOEK E-MAILADRES &4 i

Het parochiebestuur moet met de tijd meegaan en daarom willen wij
graag van alle parochianen het e-mailadres (als u dat heeft).

Dit is een modernere, snellere en goedkopere manier van
communiceren. Zeker voor de jongeren is dit een veel gebruikte
manier om elkaar te bereiken.

Het parochiebestuur verzoekt u daarom uw E-MAIL ADRES kenbaar
te maken door een mail te sturen, met uw huisadres en telefoon
nummer naar wilnic@telfort.nl van Nico van Staveren zodat het
opgenomen kan worden in het adressenbestand van het parochie
secretariaat.

Ook alle adressen van uw kinderen, thuiswonend en uitwonend en
partners die zijn ingeschreven in het parochieregister zijn welkom.
De e-mailgegevens zullen niet ten onrechte worden gebruikt.

Wij danken u bij voorbaat voor de moeite.
Namens het PB: Nico van Staveren.
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GOEDE WEEK OP WEG NAAR PASEN

“Veertig dagen vol van wachten” zingen wij tijdens de
zondagsvieringen op weg naar Pasen. In deze vastenperiode van
bezinning zijn wij op weg naar het ideaal dat ons voor ogen staat; het
leven en lijlden van Christus indachtig:

PALMZONDAG: 24 maart om 10.30 uur

Er is meer dan macht; gezinsviering m.m.v. de Mirakels
Waarom is het zo druk in de stad? En waarom zwaait
iedereen met die takken?

We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem
Wanneer hij op een ezel de stad komt binnenrijden.
De palmtakjes en palmpaasstokken zullen gewijd
worden. Alle kinderen die dat leuk vinden, mogen met
een mooi versierde palmpaasstok in de kerk komen.
We hopen op een lange rij met kinderen.

Doe je ook mee?

WITTE DONDERDAG: 28 maart om 19.30 uur m.m.v. het Karmelkoor
f 7y || Eris brood en wijn......
't} Als u Witte donderdag in onze viering komt, nodigen wij
| %l u uit houdbare voedingsmiddelen mee naar de kerk te
— nemen, zoals conserven, macaroni, of spaghetti. Dit zal
dan tijdens de offerande aangeboden worden en daarna zullen er
voedselpakketten van gemaakt worden voor mensen/gezinnen in
onze omgeving. Met deze Aktie willen we solidair zijn met hen die het
minder hebben en een extraatje goed kunnen gebruiken. Door te
delen met elkaar tonen we juist in deze crisistijd ook onze zorg voor
elkaar. De diaconie zorgt dat het goed terecht komt.
Doen als Hij deed, er is brood en wijn... om te breken en te delen.

Vrijdag

GOEDE VRIJDAG: 29 maart '
Kruiswegviering om 14.30 uur Er is lijden.... | e

il

Het lijdensverhaal wordt verteld en aan de hand van de
staties in de kerk wordt stil gestaan bij het verhaal wat
erbij verteld wordt. De staties worden via een beamer geprojecteerd.
Om 15.00 staan we stil bij de statie dat Jezus aan het kruis sterft. De
Dood is niet het Einde.
Zowel jong en oud nodigen wij uit voor deze viering.
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Er is lijden.... oecumenische viering in Open Hof kerk om 19.30 uur.
De Goede Vrijdag zal ook dit jaar een oecumenische viering zijn.
Maar NIET in de Karmelkerk, maar in de Open Hofkerk, Ophelialaan
247. Het kruis staat in deze viering centraal.

Wij bidden om moed, zodat we stil durven staan bij al wat lijden is.
De rode draad die we in de veertigdagen in de Karmelkerk gevolgd
hebben, wordt in deze viering voorgezet.

De voorgangers zijn Ds Liesbet Geijlvoet, Ds Han van Popering en
Lia Pieterse. Muzikale ondersteuning: aan het orgel Jan Raadgever
en solisten Paulien Walch en Hanneke Maarse.

Wij hopen dat vele parochianen bij deze viering aanwezig kunnen en
willen zijn.

PAASWAKE: 30 maart om 21.30 uur m.m.v. Het Karmelkoor
Er is leven...

In deze dienst vieren wij dat de dood is overwonnen
doordat God zijn Zoon Jezus uit het graf heeft opgewekt
en zo voor ons de toegang heeft ontsloten naar nieuw
en eeuwig leven. We luisteren naar het scheppingsverhaal: we
vernieuwen de doopbelofte: onze bron van geloof en ontsteken de
paaskaars en delen het licht uit aan elkaar als teken van nieuw
leven....

1% PAASDAG: 31 maart om 10.30 uur m.m.v. Het gelegenheidskoor
. 0.l.v. Fleur Buskermolen.
?“””\ é Het is Pasen!

| - In het vroege morgenlicht, wordt de steen weggerold en
blijkt het graf leeg te zijn! Voortaan mag heel de
mensheid delen in het leven voorbij of achter dit leven.
“Pasen is een nieuw begin van wonderen overal, het leven krijgt weer
werkelijk zin om wie dood is leven zal”.

Wij wensen iedereen inspirerende, bemoedigende en bezinnende
vieringen toe: Op weg naar Pasen!

Namens de liturgische werkgroepen,
Ans de Kruijf



EERSTE COMMUNIE

Vanaf januari zijn onze eerste Communicantjes al
heel druk met het voorbereiden van de "grote dag "
zondag 21 april as.

De kinderen hebben een mooie werkmap gekregen waar we, tijdens
de kindermiddagen, veel uit leren en uit knutselen.

Ze hebben al een speurtocht en een rondleiding gehad in de kerk met
pastor Loek !

Dit was heel leuk, want de kinderen mochten overal kijken, zelfs op
plaatsen waar je normaal niet mag komen !!!

Afgelopen kindermiddag hebben de kinderen van klei kruisjes
gemaakt, die ze zullen ophangen tijdens de Kruisweg op vrijdag 29
maart as.

Atilla, Brian,Daniél, Davey, Jette, Lieke, Lisa, Lukan, Maartje, Maddy ,
Roanna en Sanne succes met alle laatste voorbereidingen. =
En wij hopen dat veel mensen zullen komen
kijken naar jullie op zondag 21 april as. A Gaiu

Werkgroep Communie W (J (S

@.’) NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!
ﬂl In de goede week zingen wij tijdens de viering van Witte

Donderdag en de Paaswake. Wij zullen met onze liederen
deze vieringen weer sfeervol en zinvol ondersteunen.
Wij zijn een goed koor, maar om de kwaliteit zo te houden zijn er
nieuwe (ook misschien wat jongere) leden nodig!

Zingt u graag: kom eens langs op donderdag avond,
wij repeteren van 19.45 tot 21.45 uur.

En vindt u het niet leuk om alleen te komen:

neem gerust iemand mee, nog beter!

U bent van harte welkom,

Het Karmelkoor



SECRETARIAAT

Het secretariaat is in de pastorie en op donderdag en vrijdagmorgen
van 09.00 uur-12.00 uur geopend. Hier zijn de nodige postvakjes voor
het Parochiebestuur en verschillende vrijwilligers gemaakt. U kunt
dan bijvoorbeeld het stapeltje Kontakten ophalen, misintenties
opgeven etc. etc.

Op vrijdagmorgen worden de mededelingen gemaakt voor de
zondag, dat is de laatste mogelijkheid ook om misintenties op te
geven voor die zondag daarop.

Hebt u sleutels nodig om binnen te komen in de pastorie of kerk of
het parochiecentrum , dan kunt u terecht bij

Nico van Staveren, Perronzijde 4; 0297-360290;
Wim Zandvliet, Rozenhof 12, 0297-340212 of
Karmel, Zwarteweg 36, 0297-345559.

Bel even van te voren of er iemand thuis is. Breng die sleutels dan

ook weer terug!!

" POST VOOR DE PAROCHIE ALLEEN OP NR 13!

Als u post heeft voor de parochie dan bevindt de

« brievenbus zich aan de linkerkant van het plein, helemaal
vooraan als u het parkeerplein op komt. Deze wordt

dagelijks gelicht! Is er een pakket, wat u kwijt wilt: dan op de

donderdag- of vrijdagmorgen. Dan is er meestal iemand op het

secretariaat aanwezig.

GEVRAAGD!!

In Zorgcentrum 't Kloosterhof in Aalsmeer is iedere zaterdagmiddag
om 17:00 uur een Katholieke viering.

Hiervoor zoeken wij nog lectrices. Wie voelt er voor om 1 x in de 5
weken dit voor zijn/haar rekening te nemen?

Het kost ongeveer 1:30 uur, de bewoners en ook wij van de
Pastoraatgroep zouden er erg blij mee zijn.

Voor informatie kunt U bellen met Lia Pieterse telefoon 0297-323746.
Bij voorbaat onze hartelijke dank. -

Namens de Pastoraatgroep, Lia Pieterse
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

We horen niets anders dan over bezuinigingen in de orde van zo’'n 20
miljard, belastingverhogingen welke er aan gaan komen, overal
kommer en kwel in het land en de Karmelkerk blijft niet achter.

De begroting voor 2013 ziet er als volgt uit:

Bijdrage parochianen € 105,450
Opbrengst bezittingen en beleggingen € 1,750
Totaal inkomsten € 107,200
Persoonskosten € 35,500
Kosten onroerende zaken € 39,700
Kosten eredienst € 7,500
Kosten pastoraat € 10,000
Verplichte en vrijwillige bijdragen € 16,500
Beheerskosten € 12,500
Totaal uitgaven € 121,700

Ook dit jaar een tekort op de begroting van € 14,500

lets meer op de collecteschaal of een extra bijdrage aan de actie
Kerkbalans zou zeer welkom zijn om dit tekort weg te werken. En

Met vriendelijke groet,
Ton van Hooff
Penningmeester
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RAAKPUNT 55+

“Het jaar van geloof”

Donderdag 21 maart is de volgende bijeenkomst voor 55+ ers.

Op deze ochtend vertelt br. Wim Ernst zijn levensverhaal en wat
karmeliet zijn voor hem betekent en over zijn ervaringen en de
leefwereld van de dak-/en thuislozen en zijn werkzaamheden bij het
drugspastoraat. —

Donderdag 25 april komt pastor Dick Duijves, S
jarenlang pastoor van Zandvoort. Hij is een echte
muziekkenner en wil ons via zijn muziekkeuze

inspireren over Maria. En welke liederen van Maria
raken ons? Van daaruit gaan we in gesprek over waar en hoe zij ons
raakt in ons dagelijks leven.

De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur en duren tot ongeveer
12.00 uur in het parochiecentrum. Een kleine bijdrage voor de
onkosten: 2 euro.

Welkom!

Werkgroep 55+

Br. Wim Ernst

Mw. H. Pecht — v.d. Meer
Mw. A. Marién — v.d. Broeck

TAIZEGEBED:

Vrijdag 12 april is het gebed om 20.30 uur op Zwarteweg 36. Een
eenvoudig gebed en eenvoudige liederen en veel stilte. Een
oecumenisch avondgebed zoals de Broeders van Taizé bidden. En
na afloop drinken we thee of koffie.
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D KOSTERS DAG 23 FEBRUARI IN HEILOO

Om 9.00 uur reden we met 4 kosters vanaf het kerkplein
naar Heiloo. Op het complex van Onze Lieve Vrouw ter
+ Nood melden we ons bij de grote Mariakerk. Daar
schreven we ons in, maakte een sticker met onze naam
voor op de borst en kozen 2 workshops uit.

Allereerst hadden we een Eucharistieviering in deze kerk, hoofdcele-
brant was Mgr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-
Amsterdam. Hij werd bijgestaan door 2 celebranten, een diaken een
acoliet op leeftijd en een zuster (blauwe non ). Het was een mooie
dienst waarin de koster centraal stond. Het deed me denken aan
vroegere tijden en aan TV beelden uit Rome.

Hierna was er koffie. Vanwege de vele belangstelling was dat in 2
groepen verdeeld en een droog kaakje, het is tenslotte vastentijd.
Om 11.45 uur was er een lezing door dhr. E. H. A. Fennis, kanselier,
secretaris van de bisschop. Deze lezing ging uiteraard over het
kosterschap van verhalen van vroeger en nu, leuke anekdotes en
iedereen schoot regelmatig in de lach, hij was ook koster geweest.

In het Julianaklooster kregen we een lunch aangeboden; eerst
lekkere warme soep, we waren toch wel wat koud geworden in de
kerk en buiten was het ook 0 graden. Belegde broodjes en koffie,
thee en melk.

Om 13.45 uur was de 1° workshop. Hier waren we alle vier en het
ging over kaarsen, dat werd verteld met beelden door de hr. v.d.
Welle van Bolsius Candels. Hoe kaarsen gemaakt worden vroeger en
nu en over de verschillende productie processen en er werden veel
vragen gesteld, we kwamen tijd te kort.

De 2° workshop, daar gingen 3 anderen naar toe, een workshop over
Kerststallen. Ik ging naar een workshop over EHBO en overige
hulpverlening. Deze workshop werd verzorgd door de hr. Jonkmans,
zelf ook koster. Erg boeiend en af en toe vroeg ik mij af hoe dat bij
ons in de kerk is.

De afsluiting was om 15.15 uur in de Grote Mariakerk. Daar werden
we allemaal bedankt voor onze komst en voor onze inzet als koster.
Bij het verlaten van de kerk kregen we nog een boekje over het
Heiligdom en een flesje met water uit de Bron, het putje van Heiloo.
Het was een leuke en boeiende dag en dat vonden we alle 4.

Nico van der Kroon.
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DOPEN
Als u uw kind wilt laten dopen is er eerst een doopgesprek. U kunt

hiervoor een afspraak maken met één van de pastores of een malil
sturen naar karmelkerk@planet.nl Wij nemen dan contact rﬂet u op.

|
Pastores O

-4

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om

hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te (’ﬁ
geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen. g

S

28-mrt 86 jaar Dhr. A.W. Schrama Julianalaan 57
30-mrt 76 jaar Mevr. A.M. Verlaan-Beukman Gerberastraat 17
2-apr 75 jaar Mevr. J.M. de Bruijn-Agtersloot Beatrixstraat 31
2-apr 82 jaar Dhr. J.C.M. van der Drift Anjerlaan 27

2-apr 86 jaar Mevr. M.C. Bakker-Maas Fuutlaan 18

3-apr 78 jaar Mevr. G.A.M. Springintveld-Schuit Oosteinderweg 310
3-apr 95 jaar Mevr. A. Winters-Baars Molenpad 48

7-apr 87 jaar Mevr. C.D. van der Koelen-Deville Loefzijde 105
11-apr 82 jaar Dhr. G.A.van den Helder AH Blaauwstraat 36

12-apr 87 jaar Mevr. P.J.T.Cornelisse-Springintveld Oostein'weg 339 WS1
15-apr 81 jaar Mevr. G.G.E. v/d Helder-Verlaan AH Blaauwstraat 36

16-apr 77 jaar Mevr. A.M. v/d Drift-v/d Meer Anjerlaan 27

16-apr 94 jaar Dhr. J.H.Bon Clematisstraat 16
19-apr 75 jaar Dhr. C.A.van der Laan Emmastraat 25
22-apr 78 jaar Dhr. W.G. Baars Oosteinderweg 11
23-apr 75 jaar Mevr. M.M.T. Hooijman-Melman Aalsmeerderweg 651
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DANK

Dank u wel voor het prachtige altaarbloemetje, echt een heel

@ mooi boeket. Een grote verrassing, en tevens een echte
opsteker van de week.

Ook een extra dank je wel aan broeder Wim Ernst, want ik denk dat ik

dit bloemetje aan hem te danken heb.

Nogmaals mijn hartelijk dank en ik geniet er heel erg van.

Met vriendelijke groet, Henny v/d Meer

Wat een verrassing op zondag 24-02-13. ‘Lang zullen ze
@ leven’ en een prachtig boeket bloemen, vanwege ons
50-jarig huwelijk, we werden er verlegen van, maar ook

trots. Dus pastor Seeboldt en alle parochianen heel erg bedankt en
we hopen er minstens nog 10 jaar aan toe te mogen voegen.

Gerard en Tiny Huiskens

Hiermede wil ik allen hartelijk bedanken voor de ontvangen
@ attentie en belangstelling tijdens mijn verblijf in het
revalidatiecentrum “Groenelaan® en bij mijn thuiskomst.

Met vriendelijke groet, Frits Blommestijn

Bedankt parochie voor de mooie bloemen en bedankt
@ parochianen voor de beste wensen die ik mocht ontvangen
tijdens en na mijn verblijf ik het ziekenhuis, een verblijf wat

vier dagen zou duren maar drie weken zijn geworden.
Hartelijk dank voor het meeleven.

Miny Zandvliet, Drie Kolommenplein 91

Hartelijk dank voor het altaarbloemetje dat ik mocht
@ ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis.
Het medeleven heeft me goed gedaan.

Gelukkig gaat het herstel voorspoedig.

Vriendelijke groet, Mevr. W. v. Geelen
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VIERINGEN

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

zo 24-03 10:30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. Mirakeltjes

Intenties : Thiel Mutsaers
Cornelis Johannes v. Klink
Piet Stokman
zo 24-03 14.00 Karmelkerk Viering in het Pools L

Witte Donderdag
do 28-03 09.00 Karmelkerk Vieringen Jozefschool
do 28-03 17.00 Kloosterhof Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmv. koor SDG
do 28-03 19.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmyv. Karmelkoor
Goede Vrijdag
vr  29-03 10.00 ZC Aelsmeer DOP-A viering, vg. Parochianen
vr  29-03 14.30 Karmelkerk Kruisweg, vg L. Seeboldt
mmv. Klein Koor
vr  29-03 15.00 Kloosterhof Kruisweg, vg. N. Kuiper
vr  29-03 19.30 Open Hof Oecumenische viering
za 30-03 21.30 Karmelkerk Paaswake Eucharistieviering,
vg. L. Seeboldt, mmv. Karmelkoor
Intenties bij Ans v. Hooff-Doesburg
Paasvieringen Tonny de Bruijn-v.d. Molen
Diaken Joop Snoek
Cyprianus Blaauwhoff
Jan en Jopie Pouw en schoonzoon
Ronald
Paula v.d. Jagt
Bert den Blanken
Hans Rekelhof
Antonius Rijken
Hubert Rijken

Jenny Hoogervorst
Kees Kok
Edmond Spitteler
o Hennie Verhoef
feo éﬁ Cok Loogman,

| ™. Piet Stokman
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'Hoogfeest van Pasen

o
E T

zo 31-03 10.30 Karmelkerk Eerste Paasdag,
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmyv. Gelegenheidskoor

Intenties zie boven: voor alle Paasvieringen

zo 31-03 10.30 Kloosterhof Woord-Communieviering, vg. N. Kuiper
mmv. koor SDG

zo 31-03 14.00 Karmelkerk Viering in het Pools

do 04-04 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg. H. Post
koffiedrinken

za 06-04 17.00 Kloosterhof Woord- Communieviering, vg. N. Kuiper

Ze Zondag van Pasen
zo 07-04 10.30 Karmelkerk DOP-A viering, vg. parochianen

mmv. Klein Koor

Misintenties Wim van Wissen

Wendy Kerkvliet

Piet de Boer

Overleden ouders Stokman-Granneman
zo 07-04 14.00 Karmelkerk Viering in het Pools
vr  12-04 10.00 ZC Aelsmeer Woord- Communieviering, vg. A. Blonk
za 13-04 17.00 Kloosterhof Woord- Communieviering, vg. N. Kuiper

mmyv. Koor SDG

| —

3e zondag van Pasen

PN B T N :
RS ENENENEN : : BORONURON NN N NN N RN N N N N N N IO BN SN N R N N R R N R R S S

zo 14-04 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmyv. Karmelkoor
Misintenties To Tesselaar-v.d. Maagdenburg
Ans v. Hooff-Doesburg
Paula van der Jagt
zo 14-04 14.00 Karmelkerk Viering in het Pools
za 20-04 17.00 Kloosterhof Woord-Communieviering, vg. M.v. Zoelen
mmyv. Koor SDG
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4 Zondag van Pasen

,,,,,,,,,, A AV AV A S VA
///////

zo 21-04 10.30 Karmelkerk
Misintenties

vr 26-04 10.00 ZC Aelsmeer

za 27-04 17.00 Kloosterhof

5e Zondag van Pasen

///////

zo 28-04 10.30 Karmelkerk

Misintenties

zo 28-04 14.00 Karmelkerk

do 02-05 10.30 Karmelkerk

za 04-05 17.00 Kloosterhof

za 04-05 19.00 Karmelkerk
P \

\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

1° Communie

Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
mmyv. Mirakeltjes

Diaken Joop Snoek
Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt
DOP-B’drp viering, vg. parochianen

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

DOP-Badh’drp viering, vg. parochianen
mmyv. Karmelkoor

Edmond Splitteler

Thiel Mutsaers

Herman Bruine de Bruin

Truus Harting-Enthoven

Tonny de Bruijn-v.d. Moolen

Cyprianus Blauwhoff

Hans Rekelhof

Kees Kok

Piet Stokman

Viering in het Pools

Eucharistieviering, vg. H. Post
koffiedrinken

Woord- Communieviering vg. N. Kuiper
Dodenherdenkingsdienst vg. R.v/d Weg
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PAROCHIEAGENDA '%

Van 24 maart tlm 4 mel 2013

Aanvangstuden
repetities van:

do
ma
ma
do

Z0
Za
Z0

Z0
Z0
Z0
Z0
Z0

21-03
08-04
22-04
25-04

10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

SoI| Deo Glorla dlnsdags 20 00 uur in Kloosterhof -
De Mirakels donderdags 18:45 uur

Karmelkoor donderdags 19:45 uur
PC zaal 2 Raakpunt 55+

PC zaal 2 Parochiebestuur

PC zaal 2 PLB

PC zaal 2 Raakpunt 55+

10:30 Eucharlstlewermg Palmzondag Mathijs en Casper
21.30  Eucharistieviering Paaswake ?

10.30  Eucharistieviering Eﬁca en Pim
Eerste Paasdag
10.30  Woord-Communieviering geen

10.30  Eucharistieviering

Chiara en Lotte

10.30 Eucharistieviering 1° communie  geen
10.30  Woord-Communieviering geen
10.30  Eucharistieviering Lisa en Lotte
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Kruyswijk

Ophelialaan 155

1431 HD AALSMEER
@ 0297 -324059
» 0297 -363033

KEURSLAGER

GOEMANS TAPIT

Zijdstraat 23

1431 EA Aalsmeer

T. 0297 324541 | 328665
F. 0297 345098
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