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Het zal blijke…… 

VERSE groente koop je bij………! 
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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum :  24 mei t/m 4 juli 2014 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie  :  Jan Volman 0297-322157 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (8 weken, 5 juli t/m 29 augustus 
2014) inleveren tot en met woensdag 18 juni uiterlijk 18.00 uur via E-mail 
naar redaktiekontakt@hotmail.com of in de nieuwe brievenbus van de 
parochie, Stommeerweg 13. 
 
Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157) 
 
WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag 
26 juni voor u klaar. 
 
 
 
Parochiegegevens 
 

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.karmelparochie.nl  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 
Bereikbaarheid van het pastoresteam: 

Wim Ernst woensdagmorgen 
Henny Post donderdagmorgen (de laatste v/d maand niet) 
Loek Seeboldt  vrijdagmorgen 

 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de 
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijkdezelfde datum als de 
kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
 
Parochietelefoon :  Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer  
  0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan 

een boodschap in en er wordt teruggebeld.   
 
Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen) 

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.karmelparochie.nl/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
 
Hoe sterk de natuur wel is hebben we kunnen zien toen er een felle 
brand over een aantal hectare woedde en de verslaggever na een 
korte tijd constateerde hoe er in sommige stukken al weer fris groen 
de aarde kleurde. De wortels waren niet allemaal even diep 
aangetast. Een flinke hitte en de natuur herstelt zich.  
Herstellen kost pijn als het niet wil lukken. Herstellen is een zware 
klus: volkeren die tegen elkaar opstaan. En elkaar wel punten 
toekennen bij het Eurovisiesongfestival, want dan spelen er weer 
andere belangen dan olie of macht. Tonen van muziek brengen 
andere klanken dan geweerschoten. Politici die nadenken hoe de 
economie zich in een snellere vaart kan herstellen. Voetballers die 
van hun blessure herstellen omdat het grote geld in Brazilië te vinden 
is. Zieke mensen die pogingen doen hun spieren weer te laten doen 
wat zij behoren te doen.  
Met veel zorgen van Wim komen langzaam bij mij krachten terug. Bij 
de kerk zijn wij,- niet ik hoor-–maar ik volg het vol bewondering, een 
uitnodigende ingang aan het scheppen zodat onze mensen zich thuis 
voelen.  
Verlangen om straks in een mooie spreekkamer te zitten vervult mij 
ook! Met vrijwilligershanden, en een investering van geld en middelen 
zien we uit naar een herstel. 
Mooie natuur doet alles weer groeien en bloeien. Voor herstel is 
geduld nodig Dus: ff wachten en uitzien! 
 
Pastor Henny Post  
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  

 
Hermanus Jozephus Boerlage, geboren op 27 maart 1917 als 
middelste van 11 kinderen is overleden op 9 april 2014. 

Hij was een gezonde, sterke hardwerkende man. Naast het harde 
werken nam hij regelmatig de tijd voor nodige ontspanning. Zo hield 
hij van voetballen, biljarten en kaarten. 
Samen met zijn vrouw Sophia waren zij zeer zorgzaam voor het gezin 
dat 9 kinderen omvatte. Hij was een vrolijke man en zong graag uit 
volle borst kinderliedjes met zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 
Hij heeft samen met zijn vrouw vele mooie reizen gemaakt naar 
Canada en ook de nodige landen in Europa. Maar helaas toen zijn 
vrouw overleed in 2006 ging hij langzaam achteruit. Eerst heel 
geleidelijk, maar de laatste driekwart jaar ging het toch heel snel. Hij 
zakte steeds verder weg tot hij een longontsteking opliep en aan die 
gevolgen is hij rustig ingeslapen. 
Zelf zei hij altijd: "Ik heb een goed leven gehad"; en daar sluiten wij -
de kinderen- ons bij aan. 
 
Met vriendelijke groet 
Orpha Boerlage, namens de familie 
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GEDOOPT 
 
Leandra Ammerlaan 
21 Januari is Leandra Maria Lucia Geertuida Ammerlaan 

geboren. Op 20 april is Leandra gedoopt. Tijdens de dienst kwamen 
we er achter, door mijn doopkaars, dat ik op dezelfde datum ben 
gedoopt. Zelf ben ik gedoopt door pastoor Lutz op 20 april 1975. De 
dienst werd geleid door pastoor Loek Seeboldt. Ondanks een zware 
week voor de pastoor was de dienst erg mooi en ben ik erg dankbaar. 
De peetoom is Gerwin Ammerlaan. Leandra zag er mooi uit in haar 
doopjurk gemaakt van de trouwjurk van mijn moeder en gedragen 
door mijn broer, mijn zus, haar kinderen, door mij en nu door 
Leandra. Door het water schrok Leandra wakker tegen haar zin, maar 
het was snel over. Het zout vond ze erg lekker en ook dat pastoor 
Seeboldt haar met zalf aanraakte vond ze geen probleem.  
Graag wil ik haar door deze stap en de opvoeding het geloof 
meegeven. Het geloof kan een mooie leidraad zijn voor het leven en 
helpen bij belangrijke beslissingen. Voor mij staat het 
geloof vooral uit liefde voor alles. Zoals in de lezing 
voorgelezen door haar oma: (Korintiers 13 ;1-13) 
“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste daarvan is de liefde.”  
 

Marieke Ammerlaan 
 
 

 
 
 
GELEGENHEIDSKOOR 
 
Na het geweldige optreden van 1e Paasdag, zingt het 
gelegenheidskoor nog 1 keer dit seizoen. 

Op Vaderdag 15 juni zal het koor tijdens de JongerenDOP-viering 
zingen. Fleur Buskermolen zal deze keer dirigeren en Guus van der 
Geest begeleidt op de piano.  
De repetities zijn op maandag 26 mei, maandag 2 juni en dinsdag 10 
juni. Om 19.30 uur starten we! We hopen natuurlijk op een groot koor. 
Je bent van harte welkom!  
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ORGELCONCERT 31 MEI 
 

Zoals u weet is het orgel in onze kerk in september vorig jaar grondig 
schoongemaakt . Alle 1504 pijpen en pijpjes zijn van binnen en buiten 
gereinigd en het hele binnenwerk is stofvrij gemaakt. 
Daarna is het orgel geïntoneerd door de Fa. Adema uit Hillegom. 
De organist van de Openhofkerk, Theo Griekspoor, geeft op het 
mooie orgel dat wij in onze kerk hebben op zaterdag 31 mei een 
concert. 
Met de door hem gekozen werken geeft hij een breed scala aan 
mogelijkheden van ons orgel weer, muziek uit de barok van J.S. 
Bach, muziek uit de romantische periode van Alexandre Guilmant, 
Cesar Franck, en Ch. Marie Widor,en muziek uit de periode van 1880 
– 1980, o.a. Premier Choral  van de Nederlandse componist Hendrik 
Andriessen.  
Deze componist was jarenlang organist op een Adema orgel in de  
St. Jozefkerk in Haarlem. 
Het concert begint 20.00 uur, De kerk is open om 19.30 uur, en u 
wordt verwelkomd met koffie of thee naar keuze. 

De toegang is vrij, na afloop is er een 
deurcollecte voor gemaakte onkosten en het 
onderhoud van het orgel.  
Ik beveel dit concert van harte bij u aan. 
 

Nico van Geijlswijk 
 

   

 
ZONDAG 15 JUNI: JONGERENDIENST MET 
GELEGENHEIDSKOOR 
 

Neem de tijd! 
Neem de tijd... Ja, makkelijker gezegd dan gedaan! Je 
zult maar net voor je laatste proefwerken zitten. Of een 
belangrijk project dat nog af moet voordat de vakantie 
over een paar weken gaat beginnen. Dan is het vaak 
keihard doorwerken, een wedstrijd tegen de klok. Tijd 
nemen is iets voor daarna. Als je vrij hebt en lekker lang 
uit kunt slapen. Daarom is vakantie ook zo heerlijk.... Zeeën van tijd 
voor alle dingen die je zo graag wilt. Wat dat betreft zou het wel altijd 
vakantie mogen zijn!  
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Misschien ga je in de vakantie op reis. Het ligt er 
natuurlijk aan waar je heen gaat, maar in 
sommige zuidelijke landen kun je merken dat de 
mensen daar veel relaxter leven. Hier in 
Nederland heeft bijna iedereen haast. Tijd is 
geld. Daarom moeten we steeds sneller 
produceren. En op tijd komen moet je ook. Eens 
even ergens rustig de tijd voor nemen? Dat zit 
niet zo in onze aard. Dus rennen we maar door 
en sommigen kunnen daar zelfs tijdens hun 
vakantie niet mee stoppen. 

 

Tegenwoordig is de zondag ook steeds meer een dag als alle 
anderen. Alle winkels zijn geopend. Veel mensen verzetten zich tegen 
het feit dat de zondag meer en meer een normale dag is. Die vinden 
het juist goed dat 1 dag in de week wat rustiger is. Voor Christenen is 
de zondag van oudsher een dag waarop er tijd is voor bezinning. Tijd 
voor God. Tijd voor de belangrijke vragen van het leven. Tijd voor 
elkaar. Wat aandacht voor de mensen om je heen. Neemt iedereen 
daar ook genoeg tijd voor? 
 
Jong en oud van harte welkom! Het gelegenheidskoor komt zingen 
en we hopen vol inspiratie de kerk na een uurtje weer te verlaten om 
gesterkt door woord en zang weer huiswaarts te keren! 
 
Groeten, 
Wendy, Astrid en Rianne 
 
Men moet niets overhaast doen; 
zelfs God heeft de wereld niet in 1 dag geschapen 
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PAROCHIEMIDDAG ZATERDAG 21 JUNI 
 
Het is bijna zover! Op zaterdag 21 juni vindt de Parochiemiddag 
plaats. Een gezellige middag op het kerkplein, of in de kerk, voor alle 
bij onze parochie betrokken parochianen. Vanaf 15.30 uur bent u 
welkom, de Denktank organiseert weer een leuk programma en de 
middag wordt afgesloten met een heerlijke barbecue.  
De uitnodigingen hiervoor zijn met de vorige Kontakt meegezonden. 
Hebt u zich nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog voor zondag  
15 juni.  
Wij willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
U kunt zich aanmelden door de antwoordstrook uit het vorige Kontakt 
in te leveren bij het secretariaat (Stommeerweg 13), of uw komst te 
mailen naar karmelkerk@planet.nl, of door te geven aan een van de 
leden van het parochiebestuur. 
Wij hopen op een grote opkomst! 
 

Het parochiebestuur 
 
 
 
PAROCHIEAVOND OP 22 NOVEMBER! 
 
U kunt deze datum alvast noteren in uw agenda. Op zaterdagavond 
22 november 2014 zal het BDW comité weer een gezellige avond 
organiseren in het Parochiehuis. Op dit moment staat alleen de 
datum definitief vast. Hoe de avond zelf ingevuld gaat worden staat 
nog een beetje open. Wel zullen er vaste onderdelen zijn zoals het 
veilen van aangeboden kavels en een Rad van Avontuur. Houdt u de 
komende tijd Kontakt goed in de gaten. We houden u op de hoogte! 
 

Het BDW comité 
Jan van Veen 
Ria Pieterse 
Wim Hoogeveen 
Madelon Renne 
Wim Zandvliet 
Hanny Tates 
Tonnie Zandvliet  

mailto:karmelkerk@planet.nl
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PINKSTERACTIE 2014 
WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS (WNM) 
 

De missionaire traditie voortzetten. Samen maken we 
het mogelijk! De missionaire traditie leeft! Elke dag 

weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers zich in 
voor kwetsbare medemensen. Wij in Nederland maken dat mede 
mogelijk, via de Week Nederlandse Missionaris. 
 

Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start deze Pinksteractie. Doordat 
parochianen in heel Nederland elk jaar zo’n belangrijke bijdrage 
leveren aan deze actie, kan de WNM een echte steun zijn voor onze 
missionarissen en voor onze missionair werkers, die met jeugdig elan 
de missionaire traditie voortzetten. 
 

Laten we dat houvast blijven bieden! Steun de Week Nederlandse 
Missionaris tijdens de Pinksteractie. 
Collecte: tijdens de dienst op 1e Pinksterdag 8 juni a.s.! 
Mocht u liever een bedrag overmaken, dan kan dat op het volgende 
rekeningnummer: 
IBAN NL30RABO 0171 2111 11  t.n.v. WNM, Den Haag 
 

Met uw bijdrage zetten wij sámen de missionaire traditie voort. 
 

Alvast hartelijk dank voor Uw gift namens Missiecomité. 
 

Meer informatie vindt u op: www.weeknederlandsemissionaris.nl 
 
 

 
 
OPBRENGST VASTENAKTIE: 
 

De opbrengst van de Vastenaktie is tot nu toe € 636,09. 
Het is nog niet bekend wat uit onze regio rechtstreeks 
naar de centrale rekening in Boxmeer is overgemaakt. 
 

Hartelijk dank aan alle gevers, mede namens de 
Karmelparochies in Nederland en de Filippijnen. 
 

Loek Seeboldt o'carm en het Missiecomité  

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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NEDERLAND       BRAZILIË 
Handreiking over Oceanen 
 
Het is 37 jaar geleden dat pater Henk Helsloot zich het lot aantrekt 
van de straatkinderen in Brazilië. Hij wil hen onderdak, voeding, 
kleding en scholing geven, met het zicht op de toekomst. Hij start in 
Capao Bonito met de bouw van een opvangcentrum en geeft het de 
naam: Centro de Assistencia Social. Met vallen en opstaan en met 
de overweldigende hulp van velen op financieel gebied uit Holland 
heeft dit centrum onder de bezielende kracht van Henk Helsloot zijn 
beslag gekregen. 
Ruim 50 personen helpen hem met de opvang van meer dan 500 
kinderen en samen werken zij  aan de groei en de ontwikkeling van 
het kind. 
Dat het centrum hard nodig is in dit zeer arme stadje, blijkt wel uit de 
grote wachtlijst die er nog steeds bestaat en waardoor er nog altijd 
diverse verbouwingen en aanpassingen nodig zijn. Momenteel loopt 
er weer een inzamelingsactie via Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer (OSA) en overige sponsoren voor onderhoud en inrichting 
van diverse gebouwen. 
Reden genoeg om hier in dankbaarheid stil bij te staan tijdens Henk 
zijn verblijf in Nederland. 
 

Dit willen wij samen met u doen op: 08 juni a.s. op eerste 
Pinksterdag, tijdens de eucharistieviering in de H. Geestkerk te 
Amstelveen. 10.30 uur.  
Met als voorganger pastor Jan Adolfs en Henk Helsloot. 
Met medewerking van het koor Spirit. 
Na de viering kan worden na gepraat, onder het genot van een kopje 
koffie, over de viering en er zal een dia presentatie worden gegeven 
over het werk van pastor Henk Helsloot in het bijzonder. 
 

De aanwezige bestuursleden kunnen u verdere inlichtingen over dit 
bijzondere project in Brazilië geven. 
 

Wij hopen u met velen te ontmoeten bij de viering op 8 juni a.s. 
aanvang, 10.30 uur. 
 

Namens de Stichting “Handreiking over Oceanen”.  
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YOU CAN’T JUDGE A BOOK BY THE COVER 
(Het is moeilijk om iemand op zijn uiterlijk te beoordelen) 
 
Hoe vaak beoordelen wij onze medemens om hun uiterlijk, klein 
groot, dik dun, kaal of weelderige haardos, of door kleding of 
kleurkeuze, huidskleur of religie... 
 

TRUE VALUE IS INSIDE 
(De ware schoonheid zit van binnen) 
 

Het zijn gedachten die mij bezighouden wanneer ik weer eens een 
programma zie dat gaat over discriminatie. Hoe mensen worden 
vernederd omdat ze niet voldoen aan ons ideaalbeeld. Maar wees 
eens eerlijk, zijn wij tevreden hoe wij er zelf uitzien? 
Hadden wij niet slanker willen zijn, of 
kleinere oren, om maar een voorbeeld 
te noemen? 
Hoe vaak gaan wij, of zouden we willen 
gaan, naar een plastisch chirurg om te 
kunnen voldoen aan ons eigen 
volmaakte plaatje?? Wees eerlijk. 
 

Niemand heeft zijn eigen lichaam gekozen, dus ook jouw medemens 
niet die zich afvraagt waarom hij (of zij) een bruin velletje heeft, of 
kromme benen......of misschien zelfs erger. 
 

Ook ik maak wel eens de fout om mensen om hun uiterlijk te 
beoordelen........en wil die personen hierbij mijn excuses aanbieden. 
Welgemeend. 
 

Laten we allemaal onze medemens benaderen met het respect die zij 
verdienen. 
 
Luca Ravioli 
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…en dan nu het juiste verhaal van dit jaar:  
8 MAART KOSTERSDAG TE HEILOO 
 

De dag begon met een Eucharistieviering in de grote 
Bedevaarts-kapel en Bisschop Punt ging voor. 
Na de koffie zou Leo Fijen een lezing geven maar door 

drukke TV opnamen kwam hij later op de dag. Pastor J. Dresme van 
de St. Vitus kerk in Hilversum verzorgde nu de lezing. Hij vertelde dat 
vorige week de H. Mis vanuit zijn kerk op de TV was. Pastor Dresme 
schildert in zijn vrije tijd en was een goede vervanger van Leo Fijen. 
Het uur was zo om wat kon de man gezellig praten, leuke 
opmerkingen en hilarische anekdotes. 
Hij was vroeger ook in Amsterdam pastor geweest op verschillende 
plekken en had dus wel wat kosters meegemaakt. Hij had het ook 
steeds over het ambt koster. Na de lunch met lekkere soep en 
belegde broodjes begonnen de werkshops. 
Wij hadden gekozen voor de lezing ‘kunstbezit’ en dat werd verzorgd 
door Marc de Beyer, Senior projectleider roerend religieus erfgoed en 
werkzaam bij het museum Catharijneconvent. 
Hij vertoonde mooie beelden van allerlei kerkelijke voorwerpen zoals 
kelken, monstransen, kandelaren en ook schilderijen en meubilair. 
Er gaan veel kerken dicht en komt er veel kunstbezit vrij sommige 
kerken kunnen wat gebruiken maar er gaat ook veel naar het 
buitenland waar veel vraag naar is. Het museum heeft hier een 
bemiddelings rol in. 
De tweede werkshops ‘kijk op de klok’ ging over de tijd en uurwerken 
in torens. Ook dat was zeer interessant hoe in de loop der jaren de 
tijd is ontstaan aldus de Hr. Willems van de ‘Stichting tot behoud van 
het Toren uurwerk’. Sommige uurwerken moeten twee keer per dag 
opgewonden worden maar er zijn er ook die computer gestuurd 
worden en als er een fractie van een seconde verschil is wordt hij 
weer gelijk gezet door de atoomklok die in Duitsland staat. 
Ook vertelde hij dat er bij de Hoogovens in IJmuiden nog twee 
containers met kerk uurwerken staan die wachten op een 
bestemming en ook op geld om ze te restaureren. 
De sluiting van de dag werd nu gedaan door Leo Fijen hij had zijn 
lezing ingekort, wat kunnen zulke mensen praten zeg daar heb ik/wij 
veel bewondering voor. 
Een mooi sluitingsverhaal en ook was het een zeer mooie dag. 

Ria Pieterse en Nico van der Kroon.  
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje  
te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.   
      

 
 
25-mei 80 jaar Mevr. G. Boer-Reynders  Spoorlaan 14  
26-mei 87 jaar Mevr. J.J.M. Schoof-Bakker Gloxiniastraat 29 9  
26-mei 82 jaar Mevr. G.B. Blauwhoff-v d Laan Aalsmeerderweg 223 
29-mei 78 jaar Mevr. E.D. Kool-Croese Gerberastraat 67  
5-jun 82 jaar Dhr. J.B.E. de Boer Gerberastraat 41  
5-jun 84 jaar Dhr. J.W. Overwater Kas 27  
7-jun 80 jaar Dhr. T.J. Valk Schoorsteen 48  
8-jun 76 jaar Dhr. F. de Boer Margrietstraat 2  
10-jun 77 jaar Dhr. M. Klijn Mendelstraat 57  
12-jun 78 jaar Dhr. T.J.A. Verlaan Gerberastraat 17  
16-jun 81 jaar Dhr. P.C. Kragtwijk Kas 31  
19-jun 82 jaar Dhr. B.G. Hoogervorst Lijzijde 5  
22-jun 90 jaar Mevr. M.M. Noordermeer-Bakker Clematisstraat 23  
23-jun 75 jaar Mevr. A.A. Schalkwijk-van Schaik Molenpad 2  
26-jun 75 jaar Dhr. H.P. Sandee Rijshornstraat 99  
29-jun 90 jaar Mevr. A.M. van Bruggen-v d Meer Molenweg 107  
29-jun 75 jaar Dhr. H.F. Stokkel Dahliastraat 9  
2-jul 75 jaar Mevr. J. Stokkel-van Kempen Aalsmeerderdijk 329 
4-jul 78 jaar Dhr. J.A. Zethof Hellendaalstraat 24
  
 
 
 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lW_vXaxwOhjtWM&tbnid=NYiirGypKGvS5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.1001kleurplaten.nl/Planten/Bloemen/Kleurplaat-Bloemen-355.html&ei=VdZvU8rOAsW4O6y2gagI&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNF9Mt0lPqLLGxfyEBCAQVkCp8rWgw&ust=1399924674212480
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DANK 
 

En dan wordt er plotseling aangebeld en staat er een 
meneer met een boeket aan de deur. 
Een altaarbloemetje voor mij, geheel onverwacht. Maar het 
doet je wel heel veel goed. 

Daarom hartelijk dank.  
Pieter van der Zwaard 
 

 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket, dat wij mochten 
ontvangen van de werkgroep diaconie, na het beëindigen 
van onze medewerking aan de rijdienst. 

Fam. van Wieringen 
 

 
Blij verrast mochten wij na de viering van Palmzondag het 
altaar bloemetje ontvangen, i.v.m. mijn thuiskomst uit het 
ziekenhuis. 

Tevens kregen we het misboekje van de viering en een palmtakje. 
Het boekje heb ik een paar keer doorgelezen en een compliment aan 
de gezinsvieringengroep en het koor voor de mooie viering en het 
uitwerken van het thema. Tevens wil ik iedereen bedanken voor hun 
belangstelling op welke wijze dan ook, getoond tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis en daarna bij mijn thuiskomst. Nogmaals heel hartelijk 
dank ook namens mijn vrouw. 
Piet Voorn 
 

 
Verbaasd was ik dat mijn vrouw zondag het altaarbloemetje 
voor mij meebracht, maar niet minder verrassend. 
Het gaat weer beter met mij. Hartelijk dank! 

Wim Bakker 
 

 
Wat een verrassing was het, het altaarbloemetje voor mij. Ik 
was er heel blij mee, inmiddels gaat het wat beter . 
Hartelijk dank. 

Ton Stokman  
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VIERINGEN 
 

6e Zondag van Pasen 

za 24-05 17.00 Kloosterhof Eucharistieviering, vg L. Seeboldt 
zo 25-05 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg. L. Seeboldt 

 mmv Karmelkoor 
   Intenties Jacques Fierkens,       Paula v.d. Jagt 

Peter Albers,               Herman Boerlage 
zo 25-05 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof 
    Hemelvaart 
do 29-05 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg L. Seeboldt 

mmv Karmelkoor 
   Intenties Antonius en Hubert Rijken 
za 31-05 17.00 Kloosterhof Woord – Communieviering, vg M.v.Zoelen 

mmv koor Soli Deo Gloria 
 
 
7e Zondag van Pasen 

zo 01-06 10.30 Karmelkerk DOP – A viering, vg Parochianen  
mmv Klein Koor 
Na de dienst koffie achter in de kerk. 

   Intenties Piet de Boer 
Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam 
Cornelia Winters- de Boer 
Jenny Hoogervorst 

zo 01-06 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof 
do 05-06 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg L. Seeboldt. 

Na de dienst koffie achter in de kerk. 
vr 06-06 10.00 Zorgcentrum  

Aelsmeer  
Woord – Communieviering, vg A. Blonk 
 

za 07-06 17.00 Kloosterhof Eucharistieviering, vg L. Seeboldt  
mmv Soli Deo Gloria 

 
Hoogfeest van Pinksteren 

zo 08-06 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg L. Seeboldt  
mmv Karmelkoor 
Collecte voor de Pinksteractie 

    Intenties Diaken Joop Snoek 
Ans van Hooff–Doesburg  
Michelle van Hooff 
Overl.ouders Kolk – Schrama 
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Joop Doeswijk,      Herman Boerlage 
Paula v.d. Jagt,     Ton van Rijn 
Truus Harting,       Aloys Tönis 
Antonius en Hubert Rijken 
Antoon, Sien en Pia Maas 

zo 08-06 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof 
za 14-06 17.00 Kloosterhof DOP – B. viering, vg Parochianen 

 
Vaderdag 

zo 15-06 10.30 Karmelkerk DOP – Jongeren viering, vg Jongeren 
mmv Gelegenheidskoor 

   Intenties Jan Zandvliet 
Jacques Fierkens 
Jenny Hoogervorst 
Hans Rekelhof 
Herman Bruine de Bruin 
Cyprianus en Herman Blauwhoff  

zo 15-06 14.00 Karmelkerk Poolse Dienst. vg Krzysztof 
vr 20-06 10.00 Zorgcentrum 

Aelsmeer 
Eucharistieviering,  vg L. Seeboldt 
 

za 21-06 17.00 Kloosterhof Woord-Communieviering, vg N. Kuiper 
 
Sacramentsdag 

zo  22-06 10.30 Karmelkerk DOP – A viering, vg Parochianen  
mmv Mirakeltjes 

   Intenties Jacques Fierkens 
Anna Maria van der Laan van der Helm 
Peter Albers 

zo 22-06 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg. Krzysztof 
za 28-06 17.00 Kloosterhof Woord – Communieviering, vg N.Kuiper 

 
13e Zondag door ’t jaar 

zo 29-06 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg Karmelieten 
Na de dienst koffie achter in de kerk 

   Intenties  Jan Zandvliet 
Gerda van den Hoek 
Marie Springint – Veld van Doorn 
Cornelia Winters – de Boer 

zo 29-06 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg. Krzysztof 
do 03-07 10.30 Karmelkerk 

 
Eucharistieviering, vg L. Seeboldt. 
Na de dienst koffie achter in de kerk. 
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PAROCHIEAGENDA 

 
 
 
 

ALTAARDIENST 

zo 18-05 10.30 1e Communie geen 
zo 25-05 10.30 Eucharistieviering Casper en Mathijs 
do 29-05 10.30 Hemelvaart Lisa en Lotte 
zo 01-06 10.30 DOP-A viering geen 
zo 08-06 10.30 Eucharistieviering Pinksteren Casper en Mathijs 
zo 15-06 10.30 DOP- Jongeren viering geen 
zo 22-06 10.30 DOP-A viering geen 
zo 29-06 10.30 Karmelviering geen 
     
  

Van 24 mei t/m 4 juli 2014  

Aanvangstijden  
repetities van: 

Soli Deo Gloria 
De Mirakels 

dinsdags 20.00 in ‘t Kloosterhof 
donderdags 18:45 uur 

 

   Karmelkoor donderdags 19:45 uur 
 

 

za 31-05 20.00 Karmelkerk Orgelconcert Theo Griekspoor  
za 21-06 15.30 Karmelkerk Vrijwilligers middag  
vr 27-06 20.30 Taizé viering Zwarteweg 36 Aalsmeer 

Na afloop koffiedrinken 
 

ma 30-06 20.00 
 

Parochiehuis PLB vergadering  
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Kruyswijk 
Ophelialaan 155 

1431 HD AALSMEER 

 0297-324059  

  0297-363033  

 

 

 

  

 

 

 

Zijdstraat 23  

1431 EA Aalsmeer  

T. 0297 324541 / 328665 

F. 0297 345098 
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