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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 21 februari t/m 27 maart 2015  
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Jan Volman 0297-322157 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, Pasen, 28 maart t/m  
24 april 2015) inleveren tot en met woensdag 11 maart via E-mail naar 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de nieuwe brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 
Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 322157) 
 
WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag  
1 maart voor u klaar. 
 
 
 
 
Parochiegegevens 
 

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.karmelparochie.nl  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 
Bereikbaarheid van het pastoresteam: 

Wim Ernst woensdagmorgen 
Loek Seeboldt  vrijdagmorgen 

 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail 
karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijkdezelfde datum als de kopij-
inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur 
 
Parochietelefoon :  Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer  
  0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan 

een boodschap in en er wordt teruggebeld.   
 
Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen) 

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.karmelparochie.nl/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
 
 
Vol hoop 
 
Eind november 2014  heeft Paus Franciscus de algemene  
oversten van alle religieuze instituten in Rome ontvangen. 
Franciscus heeft toen het jaar 2015 uitgeroepen tot jaar met bijzondere 
aandacht voor het “ Religieuze Leven “  
Hij roept op om dit jaar in het heden te leven vanuit de vreugde van het 
evangelie en met vertrouwen en in een geest van geloof naar de 
toekomst te kijken. 
Zou het hem en ons lukken om vitaliteit te hernemen en uit te stralen? 
Heel wat voorwaarden zijn aanwezig om de somberheid van de 
afgelopen jaren om te zetten in hoopvol en verwachtingsvol uitzien 
naar morgen. Wat zou het geweldig zijn bij en met elkaar te mogen 
ervaren, dat je gestimuleerd bent en wordt in de rol die  je zelf kunt 
spelen, om bij te dragen aan het vormgeven van een aantrekkelijke 
vreugdevolle en in de huidige maatschappelijke en culturele relevante 
kerk! 
In zo een kerk willen we toch geloven en zo een kerk wil je toch 
meemaken! 
 
 
Br.Wim Ernst o.carm. 
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM 

 
Piet Buren 
Op oudejaarsavond is Piet Buren heel rustig ingeslapen. 

Hij kreeg steeds meer problemen met zijn gezondheid en eigenlijk mag 
je wel zeggen dat hij naar het einde uitkeek. 
Piet heeft de laatste weken van iedereen afscheid kunnen nemen. 
Op zondag heeft hij de ziekenzalving ontvangen van pastor Seeboldt. 
Tot aan de laatste dag toe heeft hij alles nog bewust meegemaakt en 
‘bemoeide’ zich nog met van alles en nog wat. 
Piet hield niet van poespas. Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. 
Piet was iemand die altijd voor iedereen klaar stond. 
Ook was hij behoorlijk eigenwijs. Een echte West-Friese stijfkop. 
Toegeven dat hij fout zat, vond hij altijd moeilijk. 
De mooie herinneringen zullen wij zeker koesteren: de vakanties, 
fietstochten, mee naar de veiling om de geraniums weg te brengen en 
nog veel meer. 
De kleinkinderen herinneren opa als een opa die altijd in was voor een 
stoeipartijtje, voorlezen voor het slapengaan en gezellig met het hele 
spul in de bus voor een dagje uit. 
Blij was Piet met zijn achterkleinkind.  
Piet was een man van weinig woorden, kort maar krachtig. 
We zullen zijn humor, eerlijkheid en warmte zeker missen, maar het is 
goed zo. 
 

Truus, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

 
 
 

 
Wim Baars 
Op 29 januari 2015 is Wim Baars na een kort ziekbed omringd 

door zijn gezin overleden. Vol goede moed was hij begonnen aan een 
behandeling van zijn ziekte om nog wat langer bij zijn gezin te kunnen 
zijn, maar deze behandeling bleek uiteindelijk veel te zwaar voor hem. 
Wim is bijna tachtig jaar geworden en bijna 53 jaar gelukkig getrouwd 
geweest met Bets Baars-Doeswijk. Geboren op 22 april 1935 als zoon 
van Jan Baars en Cornelia Baars Buskermolen heeft hij samen met zijn   
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vijf broers en twee zussen zijn jeugd doorgebracht in Kudelstaart. Op 
26 april 1962 is Wim met zijn vrouw in Kudelstaart getrouwd. Samen 
zijn zij in Aalsmeer gaan wonen in het huis in de Mendelstraat dat hij 
zelf heeft gebouwd In dat huis zijn zijn drie kinderen Jan, Nico en 
Daniëlle geboren. In 1985 hebben Wim en zijn vrouw het huis aan de 
Oosteinderweg gekocht waar hij tot aan zijn overlijden heeft gewoond. 
Zijn kinderen zijn hier het huis uit gegaan en er kwamen nieuwe 
familieleden bij. Eerst Jeroen en Rosita en later zijn kleinkinderen 
Joeri, Aidan en Tim. Wim was timmerman tot hij in 1992 op zijn 57e is 
gestopt met werken. Hij heeft bijna 23 jaar van zijn pensioen kunnen 
genieten. 
Wim was een eenvoudige, rustige man die enorm kon genieten van de 
kleine dingen in het leven. Hij was een zorgzame man, die altijd voor 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen klaarstond. Hij was een 
intelligente man die goed op de hoogte was van wat 
er in de wereld gebeurde. Maar bovenal was hij een 
gelukkig mens, zijn hele leven lang. 
 

De kinderen 
 
 
 
 

Jan Zethof  
Jan, wonende aan de Hellendaalstraat 24 te Aalsmeer, is een 
kleine 80 jaar geleden geboren aan de Geniedijk in Kudelstaart. 

Zoals bij de meeste uit deze omgeving volgde het werken in de 
seringen-, potplanten- en rozenteelt. Hij huldigde echter al snel het 
standpunt: beter een kleine eigen baas dan een grote knecht en begon 
achter zijn ouderlijk huis een klein kwekerijtje. Hij teelde daar 
cactussen en vetplanten en s’winters werd het aangevuld met rozen 
zetten. Hij was een graag geziene gast, altijd in voor een grap en 
bovenal een harde werker. 
Jan had een bescheiden tevreden persoonlijkheid met een brede 
oprechte interesse, wat maakte dat iedereen een praatje met hem kon 
maken. Een tevreden man en hij genoot van wat de natuur hem 
allemaal gaf. Dat daar buiten is allemaal gratis, wist je dat ? Wandelen 
en fietsen, samen met zijn vrouw Joke erop uit. Een groot oog voor de 
natuur en haar seizoenen, het groene hart van Nederland werd altijd 
doorkruist.   
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Hij genoot van zijn 7 kleinkinderen en geduldig duwde hij alle 
schommels, wandelde de rondjes met de kinderwagen en trakteerde 
ieder kind op bezoekjes aan de kinderboerderij. Wederom, eenvoudige 
zaken, maar wel mooie voorbeelden die hij ons en onze kinderen heeft 
meegegeven.  
In zijn laatste weken werd zijn kwaliteit van leven steeds slechter. De 
fiets stond stil, wandelen ging niet meer en ook zijn vaste 
zwemochtend was uit de agenda verdwenen. Hij liet het allemaal los, 
maar was tot het laatst geïnteresseerd in alles en iedereen. Op vrijdag 
30 januari werd zijn laatste wens, afscheid nemen van het leven, 
ingewilligd. 

Minder dan een maand geleden vernam hij zijn ziekte. 
Het holde hem uit, steeds minder kunnen, maar niet 1 
maal heeft hij geklaagd. Dapper zei hij, de cirkel van 
mijn leven is rond, alleen het afscheid nemen gaat me 
wat te snel, maar ik ben blij dat ik het heb kunnen 
doen, jullie redden het ook zonder mij. 
  

Hierbij willen wij iedereen die tot steun is geweest en de velen mensen 
die ons een warm hart toedragen bedanken, namens de familie,  
Ernest Zethof. 
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RODE DRAAD IN DE VASTENTIJD EN DE GOEDE WEEK 

 
Ook dit jaar willen wij als werkgroepen de vastentijd en de goede week 
een rode draad met diverse thema’s gaan gebruiken. Om ons in de 
veertigdagentijd voor te bereiden naar de Goede week en naar Pasen 
toe. 
 
Aswoensdag 18 februari het begin van de passieronde in Aalsmeer, 
zodat u elke week in een andere kerk deze passieronde kan 
meebeleven. 
 
Zondag 22 februari: Op weg…..in verbondenheid. 
Deze zondag zal het missiecomité extra aandacht geven aan het 

vastenproject. 

Zondag 1 maart Op weg…..in verheerlijking. 
Zondag 8 maart Op weg…..bevrijdend. 
Zondag 15 maart Op weg…..van donker naar licht. 
Zondag 22 maart Op weg…..in beweging 
Zondag 29 maart      Palmzondag:  Op weg……in Jeruzalem. 
Witte Donderdag 2 april 19.30 uur: Op weg……brekend en delend. 
Goede Vrijdag 3 april Kruisweg om 14.30 uur 
Goede Vrijdag 3 april 19.30 uur: Op weg…..in lijden en dood. 
Dit is een oecumenische Goede Vrijdagviering in de Karmelkerk. 
Paaswake 4 april 21.30 uur:  Op weg…..naar het nieuwe leven. 
Eerste Paasdag 5 april:   Op weg…..in het Licht van Pasen. 
 
Wij hopen dat vele deze veertigdagentijd met ons, de werkgroepen, 
mee zullen gaan maken.  
Namens het liturgisch beraad, Lia Pieterse 
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VASTENACTIE 2015  t.b.v. Karmelgemeenschap op de Filipijnen 
 

Het thema voor dit jaar is: Een veilig thuis voor het Filipijnse kind. 
Met deze actie willen onze samenwerkende Karmelparochies focussen 
op jeugd en jongeren. Bij het recente bezoek van paus Franciscus aan 
de Filippijnen is duidelijk geworden hoeveel straatkinderen er in 
erbarmelijke omstandigheden leven, nl. 1,2 miljoen! Verder is er sprake 
van kinderhandel en kinderprostitutie. 
Veel indruk hebben de beelden gemaakt van de ontmoeting van de 
paus met jongeren op de campus van de Santo Tomas Universiteit in 
Manilla. De paus omhelsde o.a. ‘n 12-jarig meisje dat in tranen de 
vraag stelde: waarom laat God toe dat wij kinderen zo moeten leven. 
Via ons project willen we mogelijkheden scheppen om de 
levensomstandigheden van de straatkinderen te verbeteren. Mogelijk 
zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. De problematiek op 
de Filippijnen is groot en veelomvattend. Er is sprake van een corrupte 
regering, van een burgeroorlog, van spanningen tussen godsdiensten. 
Er zijn ontwrichte gezinnen omdat veel Filippino’s vertrekken om in de 
wereld werk en inkomen te zoeken. 
 

Er is een schilderij van de Filipijnse kunstenaar Joey Velasco: 
avondmaal met 12 straatkinderen 
i.p.v. 12 apostelen.  
(te zien op internet) 
Wij willen proberen tijdens de 
Vastenaktie aandacht aan dit 
Avondmaalschilderij te besteden, 
een en ander is echter nog in 
voorbereiding. 

 

Tijdens de dienst van 22 februari a.s. wordt er ruim aandacht besteed 
aan de Karmel-actie. Er is koffie drinken na de dienst. Met wat lekkers 
want er gaat weer gebakken worden door onze dames!! Net als vorig 
jaar kunt U van dit lekkers ook wat kopen, voor bij de koffie thuis enz.  
Wij hopen zo wat extra geld in te kunnen zamelen.  
 

Hierbij dus ook de vraag om onze actie geldelijk te steunen. Onze bus 
komt weer achterin de kerk, we willen mede wat collecteren, maar U 
mag natuurlijk ook Uw bijdrage overmaken: 
IBAN NL44RABO 0153 4619 93 tnv RK OLV Parochie Actie. 
 

Hartelijk dank namens 
Loek Seeboldt o’carm. en Missie-comitè Ria, Joke, Bep  
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STILLE OMGANG 2015 –  

KBO Amsterdam/Bovenkerk-Aalsmeer 

  

Ter verdieping heeft de Stille Omgang dit jaar als intentie: 
“Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor het onverwacht….” 
Zoals U waarschijnlijk weet wordt elk jaar de Stille Omgang gelopen op 
de 3e zaterdagnacht in de maand maart. Maar er zijn ook mensen die 
dit liever niet in de nacht den om welke reden dan ook. Voor deze 
mensen organiseert de KBO Amsterdam al jaren een Stille Omgang op 
de zondagochtend. Dit jaar lopen we op zondagochtend 22 maart a.s. 
Er wordt verzameld om 10.30 uur bij de kapel van het Begijnhof. 
Hiervandaan wordt om 10.45 uur vertrokken. Aan het eind van de tocht 
komen we terug op het Begijnhof. In de vergaderruimte van de pastorie 
wordt u koffie of thee met een broodje aangeboden. 
Vanuit de pastorie kunt u dan binnendoor naar de kapel voor de 
gezongen Eucharistieviering die om 13.00 uur begint. Deze viering 
wordt door de leden erg gewaardeerd. De KBO Regio Amsterdam 
hoopt dat velen zich zullen aansluiten bij deze herdenking van het 
Mirakel van Amsterdam 
Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden. 

 
Namens de KBO Bovenkerk/Aalsmeer 
Joop Teunen, tel.: 0297-368982 of jteunen94@kpnmail.nl  
 
 
 
TAIZÉGEBED EENS PER MAAND IN DE KARMEL 
 
De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen, gebeden en veel stilte zijn een rode draad in hun 
gebed. 
Vrijdag 27 februari en 27 maart om 20.30 uur zijn de volgende 
vieringen geïnspireerd door Taizé, in de Karmel, Zwarteweg 36. 
Het duurt ongeveer een half uur.  
Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie of thee. 
Iedereen is welkom, gelovig en/of zoekend. 
Denk er eens over na……  
 
Br. Wim Ernst  

http://www.deine-spuren-im-sand.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Taize-Logo.jpg
mailto:jteunen94@kpnmail.nl
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MUSICALPROJECT, DEEL 2 
 
In het vorige Kontakt hebben wij bekend gemaakt dat er 
op de zaterdagen 11 en 18 april optredens gaan 
plaatsvinden van het tijdelijke Musicalprojectkoor, met als thema “Feel 
the music-al!” 
 

Inmiddels is de kaartverkoop door de leden van het koor begonnen en 
vanaf 1 maart a.s. zal de Denktank ook `s zondags na de 
eucharistieviering achter in de kerk met kaartjes staan.  
Kosten zijn € 7,50.  
Na de dienst van 1 maart zal het koor als voorproefje vast 2 nummers 
ten gehore brengen. 
 

De 38 koorleden komen o.a. van het Karmelkoor, Sonority en Aurora, 
aangevuld met zangers en zangeressen uit Aalsmeer en omgeving. 
Het combo bestaat uit: 
Leon Doeswijk, piano en keyboard; Bastiaan Pecht, piano; Kasper 
Zandvliet, drums; Pieter Hoogeveen, basgitaar; Moniek Eigenhuis 
dwarsfluit en Evelien Zandvliet, saxofoon. 
De algehele leiding heeft Lous Zandvliet. 
Kaartjes kunnen ook al gereserveerd worden bij de leden van het koor 
en combo, of via de mail; Karmeldenktank@gmail.com 
 

We hopen net als bij het Tom Parkerproject weer op de aanwezigheid 
van vele parochianen, maar ook buren, vrienden, familie, kennissen, 
collega’s zijn van harte welkom! 
Graag tot ziens! 
Namens de Denktank, Marja van der Jagt 
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HET BRAND 
 
Het brand op het puntje van mijn tong...... 
Overal ter wereld brand het....................... 
Niet alleen in Rotterdam-Schiedam West. 
Niet alleen in het Groningse Roden........... 
Er woedt ook een ondergrondse bijna Veen 
brand binnen de Rooms Katholieke Kerk... 
 

Een morrende menigte, een stil verzet......... 
Niet langer is het een prachtig gebed........... 
De boodschap van Paus Franciscus in het oor  
Vindt niet bij iedereen hetzelfde gehoor...... 
Waar blijft de ECHTE basis van het geloof? 
Of zijn de bisschoppen daarvoor doof?? 
 
Luca Ravioli 
Brandwacht........... 
 

 
ACOV BRENGT MATTHÄUS PASSION TERUG IN AALSMEER 
 

Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging bereidt zich samen met 
Oratoriumkoor Cabtando voor op een groots concert in de Bloemhof 
aan de Hornweg op zaterdag 14 maart om 19.30 uur. De Matthäus 
Passion van J.S. Bach gaat ten gehore gebracht worden met een 
begeleidingsorkest en de organisten Sander van den Houten en Wim 
Hazeu. Medewerking verlenen de sopraan Merel van Geest, de alt 
Merlijn Runia, de tenoren Adrian Fernandes en Aart Mateboer en de 
bassen David Greco en Hans de Vries. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Danny Nooteboom. 

Kaarten voor dit concert kosten 22 
euro per stuk (tot 18 jaar 15 euro) 
inclusief programmaboekje en zijn 
te koop bij het Boekhuis in de 
Zuidstraat, de Readshop in de 
Ophelialaan, Kraan Mode aan de 
Aalsmeerderweg en, indien nog 
verkrijgbaar, aan de zaal. 
Voor meer informatie en online 
kaarten bestellen: www.acov.nl 

http://www.acov.nl/
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ZINGEN IS SUPERLEUK…. 
              Vooral tijdens zo’n inspirerende JongerenDOP 
 
Dan komen we op een maandag avond met het gelegenheidskoor bij 
elkaar, in een koude kerk, die langzamerhand steeds warmer wordt. 
We zijn al met een aardige groep, alleen een beetje weinig mannen.  
O, gelukkig komen daar nog een paar mannen binnen. Dirigente Fleur 
heeft een paar leuke inzingers, en dan gaan we aan de slag met de 
liedjes van de komende viering. Een paar nieuwe liedjes, leuke tweede 
stemmen instuderen. In de daarop volgende maandagen gaat het 
steeds beter klinken. Ineens vormen we een groep en klinkt het als een 
klok. 
Voor de viering zingen we de liedjes nog een keer door. En dan gaat 
de bel en kan de dienst beginnen. 
 
Een inspirerend thema hebben Astrid, Rianne en Wendy gekozen: 
“Valt er wat te kiezen”. Aan de hand van dagelijkse voorbeelden, die 
ons allen aanspreken worden we aan het denken gezet. De hele 
zondag blijft het thema in mijn hoofd zitten. Wat doen die meiden het 
goed! 

 
Wat was het een leuke viering. En wat hebben 
we prima gezongen. Misschien wel eens een 
keer een inzet fout, maar ….  
“Het is oké als je soms de fout in gaat …  
Vergeet niet dat de keuzes die je maakt,  
de juiste zijn, want je hebt ze zelf gemaakt.” 

 
En als jij er nu voor kiest om een keer met ons mee te zingen vinden 
we dat helemaal leuk. Stuur dan een mail aan mij: 
jacquelinevanes@gmail.com. Dan houd ik je op de hoogte van de 
vieringen waarbij het gelegenheidskoor zingt. 
 
Jacqueline van Es 
  

mailto:jacquelinevanes@gmail.com
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje  
te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.   
   
21-feb 80 jaar De heer A.N.H. Stokman Hornweg 68  
23-feb 81 jaar De heer B.J. Bosdam Spoorlaan 45  
23-feb 82 jaar Mevr. M.A. Koot-van Engen Clematisstraat 38  
23-feb 79 jaar De heer N.C. Doeswijk Vivaldihof 16  
24-feb 85 jaar De heer H.N. Janssen Heermanszwet 21  
24-feb 75 jaar Mevr. A.M.M. Verdel-de Jong Regenboogstraat 4 
26-feb 84 jaar Mevr. H.M.C. Zandvliet-Daggers Drie Kolommenplein 91 
27-feb 77 jaar De heer G.W. de Bruijn Beatrixstraat 31  
1-mrt 84 jaar Mevr. J.P. Verhaar-Schulze Freesialaan 17  
9-mrt 83 jaar Mevr. G.C. van der Zon-Louter Aalsmeerderdijk 347 
10-mrt 79 jaar Mevr. M.W. v Wieringen-v/der Meer Oosteinderweg 100 
12-mrt 75 jaar De heer M.P. van Eijk Mozartlaan 54  
13-mrt 84 jaar Mevr. M.H. van Rijn-van Vliet Ketelhuis 34  
16-mrt 85 jaar De heer J.G.M. Blom Poldermeesterplein 87 
18-mrt 84 jaar De heer J.H. van der Meer Mendelstraat 29  
20-mrt 83 jaar De heer N. Melman Aalsmeerderweg 655A 
22-mrt 81 jaar Mevr. W.J. van der Jagt-de Greeff Fuutlaan 25  
22-mrt 82 jaar Mevr. J. Bogers-van Leeuwen Weteringplantsoen 17 
 
 
 

DANK 
 
Hartelijk bedankt voor het altaar bloemetje, toen ik uit het 
ziekenhuis kwam van een schouderoperatie 30 oktober jl. 
Gebracht door Jos en Marianne Hooijman 

 
Vriendelijke groet, Jo Hooijman 
 
 

 
Bedank voor het mooie bloemetje dat werd gebracht door  
Br. Wim. Ik was er heel blij mee.  
Het gaat gelukkig al weer stukken beter met me. 

Bep Doeswijk  
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VIERINGEN 
1e Zondag Veertigdagentijd   

za 21-02 17.00 Kloosterhof Woord- Communieviering, vg N. Kuiper 
zo 22-02 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg L. Seeboldt 

Mmv klein Koor 
Aandacht voor Karmel-vastenaktieproject 
Na de dienst koffie achter in de kerk 

   Intenties Henny Post 
Georges Schade 
Pieter Johannes Boersma 
Overl. Ouders Gerritsma-Kalwij 
Wilhelmus Gerardus Baars 
Cyprianus en Herman Blauwhoff 
Riet Kolk-Calis        Corrie Kreike 
Piet Buren               Gerda van den Hoek 
Jan van Es              Bert Heideman 
Jan Zethof           
Sybille van der Linden-Ortjens en de bij 
haar opgegeven intenties 
Jaardienst: Mevr. v.d. Laan-v.d. Helm 

zo 22-02 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg. Krzystof 
wo 25-02 18.00 Karmelkerk  Kruisweg, vg Krzyztof 
vr 27-02 10.00 Zorgcentrum 

Aelsmeer 
Woord-Communieviering, vg A. Blonk 

vr 27-02 20.30 Zwartew. 36 Taizé-viering 
za 28-02 17.00 Kloosterhof Eucharistieviering, vg L. Seeboldt 

 

2e Zondag Veertigdagentijd 

zo 01-03 10.30 Karmelkerk DOP-A viering, vg Parochianen 
mmv Karmelkoor 
Na de dienst koffie achter in de kerk 

   Intenties Pastor Henny Post 
Wilhelmina Johanna v.d.Berg-Duindam 
Gré Heemskerk 
Pieter Johannes Boersma 
Jan Zethof 
Wilhelmus Gerardus Baars 

zo 01-03 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof 
wo 04-03 18.00 Karmelkerk Kruisweg, vg Krzysztof 
do 05-03 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg L. Seeboldt 

Na de dienst koffie achter in de kerk. 
za 07-03 17.00 Kloosterhof Woord- Communieviering, vg M.v. Zoelen 

mmv Soli Deo Gloria  
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 3e  Zondag Veertigdagentijd 

zo 08-03 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering, vg L.Seeboldt  
mmv Klein Koor 

   Intenties Pastor Henny Post 
Herman Boerlage 
Truus Harting Enthoven 
Marie Springin’t Veld-van Doorn 
Overl. Ouders Kolk-Schrama 
Jan Zethof        
Wilhelmus Gerardus Baars 

zo 08-03 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof 
ma 09-03 20.30 Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof 
di 10.03 20.30 Karmelkerk  Poolse dienst, vg Krzysztof 
wo 11-03 20.30 Karmelkerk Kruisweg, vg Krzysztof 
vr 13-03 10.00 Zorgcentrum 

Aelsmeer 
Eucharistieviering, vg L.Seeboldt 

za 14-02 17.00 Kloosterhof Woord-Communieviering,vg.N.Kuiper 
mmv Soli Deo Gloria 

 
 
 

4e Zondag Veertigdagentijd 

zo 15-03 10.30 Karmelkerk DOP-A viering, vg Parochianen 
mmv Karmelkoor 

   Intenties Pastor Henny Post 
Diaken Joop Snoek 
Overl.ouders Gerritsma-Kalwij 
Ton van Rijn                           
Piet Stokman          
Wilhelmus Gerardus Baars    
Jan Zethof 

zo 15-03 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof   
wo 18-03 18.00 Karmelkerk Kruisweg vg Krzysztof 
vr 20-03 17.00 Kloosterhof Woord- Communieviering, vg N.Kuiper 
za 21-03  Kloosterhof GEEN DIENST 
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5e Zondag Veertigdagentijd 

zo 22-03 10.30 Karmelkoor Eucharistieviering,vg L. Seeboldt 
mmv Klein Koor 

   Intenties Pastor Henny Post 
Georges Schade           
Joop Doeswijk 
Corrie Kreike                 
Jan van Es  
Piet Schijf en Alie Schijf Commandeur 

zo 22-03 12.15 Karmelkerk Dopen Noah Scholte door L. Seeboldt 
zo 22-03 14.00 Karmelkerk Poolse dienst, vg Krzysztof 
wo 25-03 18.00 Karmelkerk Kruisweg vg Krzysztof 
vr 27-03 10.00 Zorgcentrum 

Aelsmeer 
Woord- Communieviering, vg A. Blonk 

vr 27-03 20.30 Zwartew. 36 Taizé-viering 

 
 

PAROCHIEAGENDA 

 

ALTAARDIENST 

zo 22-02 10.30 Eucharistieviering Samantha en 
zo 01-03 10.30 DOP-A viering geen 
zo 08-03 10.30 Eucharistieviering Serena en Chiara 
zo 15-03 10.30 DOP- A viering geen 
zo  22-03 10.30 Eucharistieviering Lisa en Lotte 
zo 29-03 10.30 Eucharistieviering Jurg en Eva 
     
     
  

Van 21 februari tot en met 27 maart 

Aanvangstijden  
repetities van: 

Soli Deo Gloria 
De Mirakels 

dinsdags 20.00 in ‘t Kloosterhof 
donderdags 18:45 uur 

   Karmelkoor donderdags 19:45 uur 

ma 16-02 20.00 Pastorie kerk Vergadering PLB 
ma 20-04 20.00 Pastorie kerk Vergadering PLB 
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Het zal blijkeéé 

VERSE groente koop je bijééé! 
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